“BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLE 


Bi 


BM GENEL KURULUNUN RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULANMASI KARARI ALMASI BEKLENİYOR 


ünya Rusya yı Afganistan dan çekilmeye 
Zorluyor 


Çin Dışişleri Bakanı Huang Hua Pakistan'a giderek askeri yardım konusunda görüşmeler yapacak 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Genel Kurulu Afganistan'daki Rus işgalini görü- 

BM şürken, işgale karşi uluslararası tepkiler ve diplomatik temaslar artıyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Cristopher Batı Avrupalı yetkilileriyle görüşmeye giderken, Savunma Bakanı, çi 

ra Japonya'ya geçti. Pakistan Dışişleri Bakanı Aga 


Carter sert konuştu 


«GEREKİRSE 
ASKERİ 
MÜDAHALEDE 


BULUNURUZ» 
MW «işgal sürdükçe Olimpiyatların 


Moskova'da yapılmasına 


karşıyım» 
WASHİNGTON 
ABD Başkanı Carter, 
| İran ve Afganistan sorunlarına değinerek, ülke çıkarları 


tehlikeye girdiğinde gerekirse, askeri önlemlere (o başvurabileceklerini açıkladı. Carter, "çok sert" olarak nitelenen konuşmasın 


(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


in'den son 


Şahi ise ABD'de çeşitli temaslar vürütürken,- Cin 


Dışişleri Bakanı Huang Hua da bu hafta içinde Pakistan'a gidecek. Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington, Ortadoğu gezisini sürdürüyor. 
Afganistan'da ise Rus işgaline karşi direniş sürüyor, Bu arada Sovyet ordusu yayın organı "Kızıl Yıldız” bir topçu ge- 


neralinin "aniden" öldüğünü duyurdu. 
#** 

Sovyetler Birliği'nin 


Afganistan'dan derhal ve şartsız olarak çekilmesini öngören karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Sovyetler Birliği tarafından veto edilmesinden sonra konuyu ele alan Genel Kurul, geçen hafta başlattığı olağanüstü top lantısını bugün de sürdü recek. 


DÜNYA KAMUOYUNUN DİKKATİNİ AFGANISTAN’ IN ÜZERİNDEN ÇEKMEYE 


ÇALIŞIYORLAR 


Sovyetler Birliği, İran'a ambargo kararımı veto etti 


6 Çin oylamaya katılmadı, iki ülke 


çekimser kaldı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


OVYETLER Birliği,BM Güvenlik Konseyinde bir hafta içinde ikinci vetosunu kullanarak, İ- 


ran'a yaptırım uygulanmasını isteyen Amerikan karar tasarısını veto etti. 
Doğu Almanya, Rusya'yı desteklerken iki ülke çekimser kaldı, Çin oylamaya katılmadı. Nijer ve Tunus ise, İran Devrimi- ne saygı duyduklarını belirtmelerine rağmen lehte oy kullandılar. 

Oylamadan önce bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, bütün güçlüklere rağmen bir çözüm bulmak için uğraşacağını söyledi. 

Amerikan Temsilcisi Donald Me Henry ise, rehineler sorununa barışçı bir çözüm yolu aramakla birlikte, yaptırımlar konusunda ısrar edeceklerini açıkladı 
BM gözlemcileri, Sovyet vetosunun, İran'ı Afganistan konusunda sessiz kalmaya yöneltmek ve dünya kamuoyunun dikkatini (Afganistan'ın işgali üzerinder çekmek amacını güttüğünü belirtiyorlar, 

Öt- yandan İran Dış- 
“işler. Bakanı Sadık Kutb- 


(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


Türkeş'in koruma polisi olduğunu söyleyen bir şahıs tarafından 


Yazarımız ütfü Oflaz ölümle tehdit edildi 


D ÜN sabah evinden gazetemizin Ankara Bürosuna gelmekte olan yazarımız Lütfü Oflaz, kendisini Türkeş'in koruma polislerinden Kürşat Çiftçi olarak tanıtan bir şahıs tarafından ölümle tehdit edildi. 

Saat 8.45 sıralarında Büklüm Sokakta Dede man Oteline yakın bir noktada hir sahıs vaza- 


(Devamı sa, 7, sü. 4'te) 


(Devamı, Sa. 7, Sü. 8'de) 


Rus işgaline karsı alınacak önlemleri görüşmek üzere ABD Savunma Bakanı Brown Japonya'ya, Dışişleri Bakan 


Yardımcısı Christopher İngiltere'ye gitti. 


Kamuoyunda Afganistan işaali 


Büyük çoğuni 


işgali İanetliy 


© Ecevit ve CHP Genel Yönetim Kurulu, Afganistan'daki Rus tanklarının gürültüsünü duymamazlıktan geliyor 


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 

Türkiye İşçi Köylü Partisi (TIKP) 

Adalet Partisi , 

Milli Selamet Partisi, 

Cumhuriyetçi Güven Partisi, 

Demokratik Parti, 

Sosyalist Devrim Partisi, 

Nizam Partisi, 

Oktay Ekşi (Hürriyet gazetesi yazarı) 

Necati Zincirkıran (Günaydın gazetesi yazarı) 

Cüneyt Arcayürek (Hürriyet gazetesi yazarı) 

Hüsamettin Çelebi (Günaydın gazetesi yazan), 
Sami Kohen (Milliyet Gazetesi yazarı), 

Ergun Balcı (Cumhuri- 

(Devamı Sa.7. Sü.1'de) 


Karakış tüm yurtta hayatı etkiledi 


HABER MERKEZİ 
ARAKIŞ tüm yur- 


du etkisi altına aldı. 


İstanbul'da kar kalınlığı 
15 santimetreye yükseldi. 
Yeşilköy havaalanı önceki gece 21.30'dan beri trafiğe kapalı bulunuvo” 

Kar yağışı tüm yurtta ulaşımı büyük ölçüde etkiledi. 

Yeşilköy Meydan Meteroloji Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının önümüzdeki günlerde de ara- 


Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit, 

CHP Genel Yönetim Kurulu, 

Orhan Apaydın (İstanbul Barosu Başkanı), 

Abdullah Baştürk 
(DİSK Genel Başkanı), 

Ahmet Yıldız (Türkiye Halkevleri Genel Başkani), 

Erdal Atabek (Türk Tabipler Birliği Başkanı), Demokrat Gazetesi, 

Mümtaz Soysal (Milliyet Gazetesi yazarı ve Anayasa Hukuku Profesörü), 

Aziz Nesin (Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı), 

Ali Gevgilili (Milliyet gazetesi yazarı), 

(Devamı sa.7 sü.3'te) 


lıklı olarak devam edece ğini, bunun da hava ve kara trafiğini etkileyece ğini söylediler 

Yurdun her kesiminde etkinliğini sürdüren akaryakıt sıkıntısı Kayseri'de hayatı felce uğrattı. Akaryakıt sıkjntısı yüzünden ulaşım tamamen ak sarken hastane ve okullarda ısınma tamamen durdu. Fuel-oil yokluğu nedeniyle fabrikalar da üretimlerini durdurdular. 


Destekleyenler 


TKP, 
TSİP, 
POLİTİKA GAZETE- 
Sİ VE KÖŞE YAZAR- 


İLD, 

Lastik-İş Yürütme Kurulu üyesi Osman Özkan, 

İzmir'deki bazı Töb- 
Der Şubeleri, 

İzmir'deki TMMOB'ye bağlı bazı odalar, 

Tüm Teknik Elemanlar Derneği (TÜTED), 

Maden-İş, 

İplik-İş Sendikası, 

Birleşik Maden-İş Sendikası, 

Birleşik Besin-İş Sendikası, 

Emekçi Kadınlar Birliği, 

Hür Cam-İş Sendikası, 

(Devamı sa. 7, sü.2'de) 


Karakış tüm yurtta hayatı felce uğratırken, İstanbul'a yağan sevindirdi. 


Antalya'dan on vıllık CHP'li 


Mustafa Zeybek:” Afganistan'ın işgalini kınamayan Ecevit'i 


şiddetle kınıyorum” 


Körler okullarının eğitim personeli 


sorunları 
Doc.Dr. Doğan Çağlar 


i AFORA NISTA NA ğatdım edelimbüyklerim. 
ii -RUSY Ayin asker PEDER — | Birle şel mAFGANİSTA NA 

— | Yardım edelim Byk lerim — | Sesime kulak veri hbüyük lerim. | 


kar çocukları 
(Fotoğraf: Aydınlık) 


2. Sayfamızda 


"Kaçakçılığı önlemek içın yeni 


"ecektir'' dedi. 


gidilecek” 


iLD.NİN-MİTİNG 
DESTE 


- beli > R: 
8 NCEKÌ gün İzmir'de TKP günümündeki İlerici 
Liseliler Derneği (İLD) tarafından dizenlenen yürüyüşte Rusya'nın Afganistan'da giriştiği işgali destekleyen sloganlar atıldı. "Liselerdeki baskıları protesto" gerekçesiyle toplanan 300 kadar 


. lise öğrencisine "ILD Afgan Halkıyla Omuz Omuza", 


"Yaşasın Afganistan Devrimi" gibi sloganların attırıldığı yürüyüş sırasında, "Emperyalist propagandaya aldanma SSCB'nin Afganistan'a enternasyonalist yardımını destekliyoruz" yazılı bir pankart taşındı. 


AFGANİSTANSOMYRULUYOR 


-AFGANISTANI RUSYA SG MU ZU YO RURY A faafaa. Somorilan oin 


sil 


E — Evrim T AN 17 
lkokuļZs mf ös roncisi 


e m e 


Bir ilkokul ikinci sınıf öğrencisinin Afganıstan işgali karşısında duyduğu tepki 


ANTALYA (ÖZEL), sını protesto edere: \f-Antalya'nın Serik il- ganistan'ın işgalini kınaesi Zeybekler köyün- mayan Ecevit'i ben şid“ den 10 yıllık CHP'i detle kınıyorum" dedi Mustafa Zeybek, CHP CHP'nin * Atatürk'ün Genel Başkanı Ecevit'in partisi olduğunu vurguişgal olayın' Kinamama- (Devamı Sa.7'sü 4'de)' 


Direnişteki Tekel işçileri işgüvenliğinin teminat altına alınmasını istiyor 


m TKP'liler ve Sahte solcular , Cevizli” de işçileri ölümle tehdit ederek, fabrikaya gelmelerini önlemeye çalışıyorlar 


İSTANBUL (ÖZEL) 

İstanbul'da direnişte olan Tekel işyerlerinden Cevizli'deki Sigara Fabrikasından ve Ambalaj Fabrikasından toplam 57 işçinin geçen cumartesi günü işten atılmaları üzerine, direnişçi işçiler işçi kıyımına son verilmesini ve işgüvenli- 
' (Devamı sa.7, sü.6'da) 


Altın fiyatlarında artış sürüyor 


5. Sayfada 


Gezi 


Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonunda Bakanlığının bütçesi görüşülürken bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Mustafa Gülcigil, silah ve mermi kaçakçılığı ile anarşi ve terörün sıkı ilişkide olduğunu, adeta ikiz kardeş haline geldiğini belirtti. 


Gülcügil:”Yasadışı örgütler devletin bazı köprübaşlarını ele geçirme çabası içindeler” 


içişleri Bakanı: “Silah kaçakçılığı ile anarşi 


ikiz kardeş haline geldi” 


ANKARA (ÖZEL) 


ÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Gülcügil, "Anarşiy-TE Ble mücadele, bundan böyle, hazırlanan yeni bir bir örgütlenmeye program çerçevesinde, bir kurmay titizliğiyle yürütü- 


Gülcügil, Türkive Büvük Millet Meclisi Bütçe Kar- 


ma Komisyonunda Bakanlığın bütçes. görüşülürken yaptığı konuşma- da, bu konuda hazırlanan programın uygulama aşamasına gelindiğini söyledi. 

Bakan, güvenlik kuvvetlerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucu, 
12 Kasım 1979 tarihin- 
den bu “yana yasadışı örgüt üyesi 362 kişinin yakalundıgı bildirdi. 

İçişleri Bakanı Gülcüşil, özellikle silah ve 

(Devamı sa.7 sü,3'te) 


Demirel komutanlarla 
10 saat görüştü. 


ANKARA (ÖZEL) 
AŞBAKAN Süleyman Demirel dün Genelkurmay Başkanlıgında bütün sıkıyönetim | komutanlarıyla bir toplantı yaptı. Eski hükümet döneminde (o "eşgüdüm" toplantısı olarak adlandı- alan ve düzenli olarak yapılan toplantıların yerini alan bu "koordinasyon toplantıları"' Başbakanın wevamı sa.7 sü.3'te) 


istanbul ve 
Kayseri” de 2 kişi öldürüldü 


HABER MERKEZİ 
İstanbul ve Kayseri de meydana gelen. olaylarda bir öğretmen ile bir bakkal öldürüldü. Gaziantep'te ise bir gencin cesedi bulundu. Konya'nın Çu ara ilçesinde Yeni Çığır gazetesi sal-Idırıya uğradı. 
İSTANBUL'DA 
Recep Çakır adlı bir öğretmen görevli olduğu Cevri Kalfa İlkokulundan çıktığı sırada açılan yaylım ateşi sonucu öldürüldü, 
Dün saat 17.00 sıralarında Cankurtaran sem- 
(Devamı sa.7, sü.5'de) 


. Eskişehir'de silah kaçakçılığı yarığı bildirilen 5 kişi yakalandı 


ESKİŞEHİR (AA) 
SKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü 2. 
Şube ekiplerinin yaptıkları operasyonlar sonucu silah kaçakçılığı yaptıkları bildirilen 6 kişilik bir şebeke ortaya çıkarıldı. 
Sanıkların evlerinde yapılan aramada, toplam 6 tabanca ile 63 mermi ele geçirildi. 
Emniyet Müdürlüğün- den yapılan açıklamada, 


(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


Yol geçen hanı 


Bu Yozgat Cezaevi nasıl bir yer, kuzum? Mahkum kaçma girişimi sırasında yakalanıyor, öylece bırakılıyor ve sonra gerçekten kaçıyor. 

Cezaevi yönetiyorum diyenlerde hiç utanma kalmadı anlaşılan. 

Biz Yozgat'ın nasıl bir yer olduğunu bildiğimiz için Yozgat Kapalı Cezaevinin nasıl bir yer olduğunu biliyoruz. Başında MHP'li bir 


müdür, yanında MHP'li, ya da zorla MHP'li yapılmış gardiyanlar ve diğer personel, mecbur kalıp yakaladıkları ülkücü komandolar için kısa 


süre kalınacak otel gibi işletiyorlardır cezaevini. MHP'li olmayanlar için ise ölüm, işkence, hücre cezası, tehdit dolu bir zindandır. 

Yozgat Kapalı Cezaevi'nin bu genel durumu içinde şeddeli Alpaslan' ın cezaevinden kaçmasına şaşmamak gerek. 

Ayıptır, efendiler, ayıp! Bütün Türkiye halkını enayi yerine koyan bu tutumunuza karşı bundan hafif bir kelime bulamıyorum. 

Cezaevi mi yönetiyorsunuz, yoksa yol geçen hanı mı? 

MHP'nin Türkiye yönetiminde devreye girmesinden sonra, en modem diye övündüğümüz koskocaman Sağmalcılar bile yol geçen hanına döndü. 

Cezaevlerinden kaçan kaçana, beylerden ise demeçler, “İhmali gö- 
.ülen bilmem ne kadar gardiyan gözaltına alındı," 


Ya gerçek sorümluiara ne yapıldı? Rilen yok. Ülkede olayların hızla ve yoğun olarak gelişmesinden yararlananlar, MHP ileri cezaevlerin 


7.1.1980 — Kdz. Ereğli 


Afganistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgal edilmesi, dünyayı yerinden oynattı. Halen bu olay, dünyada en fazla tartışılan ve pro testo edilen olay niteliğini taşıyor. 
Afganistan'ın işgali ile birlikte, o zamana kadar uluslararası planda ilk sırayı işgal eden İran'da ABD Büyükelçiliği mensuplarının rehin alınması olayı, eski önemini kaybetti Denilebilir ki bütün dünya, Rusya' nın Afganistan'da giriştiği askeri harekatı kaygı ile izliyor 

Bu konuda, radyo ve TV'mizin de üzerine düşen görevi yerine ge tirdiğini söyleyebiliriz. TV ve radyo Afganistan'ın işgali olayını ilk gün- den itibaren olanca gerçekliği ile yansıttılar; on milyonu aşkın TV seyircisine, Afganistan'da olup bitenleri anlattılar. 
$ Bu arada çeşitli siyasi partileri 

miz de olayın üzerinde durdular, Şu veya bu şekilde görüş bildirdiler 

Şu farkla ki, CHP hariç! CHP, sanki dünyasmın ve daha da önemli si Afganistahin ve Rusya'nın burnu dibindeki bir ülkede bulunmuyormuş gibi, Afganistan'ın işgalini şa 


Korucvmsi Ali Cakdl ŞİŞEN 


2.1.1980 — Polatlı - 


MUSA AKAR 

Rusya tankları, topları ve paraşütçü birlikleriyle şimdi Afganistan'ı işgal etmiş bulunuyor! 

Rusya, günümüz dünyasının. en aç gözlü emperyalistidir. Bir zamanların ABD'sinin Kore, Vietnam, Kamboçya vb. bir dizi mazlum ülkede yaptıklarının aynısını bugün Rusya Afganistan'da yapıyor 

Rüsya, Ortadoğu'yu tehdit altında tutan en tehlikeli emperyalisttir. Bu bölgede bulunan Afganistan, Güney Yemen, Etyopya gibi ülkeler Rusya'nın tahakkümü altına düşmüşlerdir. Bu yağmacı emperyalistin amacı Avrupa'nın petrol vanası durumunda olan Ortadoğuyu ele geçirmektir. 

Afganistan o işgaliyle birlikte Rusya bu haydutça amacında bir adım daha ileriye atılmıştır. 

Ülkemiz, Ortadoğu'nun bir parçasıdır. Bizim siyasi geleceğimiz bu bölgenin geleceğine bağlıdır. 
Rusya karşısında bölünmüş ve zıyıf düşmüş birOrtadoğu yarını &aranlık bir Ortadoğu demektir. 

Bu bölgede olup bitenler ülkemizin kaderini etkileyen olaylardır. 
Rusya'nın nihai; amacı, gelişmiş bir sanayive nitelikli insan gücüne sâhip olan Avrupayı ele geçirmektir. Bu amaca ancak onun petrol vanası olanOrtadoğu'yu denetim altına almak vede stratejik konumu açısından Avrupaya geçiş köprüsü olan Türkiye'yi ele geçirmekle ulaşacaktır. 

Artık ortalıkta; bağımsızlık, sol, sosyalizm adına fetfalar yazma dönemi kapandı. Sahte bağımsızlıkçılık ve gerçek solculuk bakın burada belirlenecektir şimdi o Afganistan' daki işgale karşı çıkanlar kim olursa olsun bağımsızlıkçıdır, solcudur, susanlar ve savunanlar ise ne adına yaparlarsa yapsınlar uzaktır, karşıdevrimcidir. Sahte solcudur. Rus iş- 


“ülkede sosyalizm ancak o halk ister 


rmağan tna 


den kaçıranların peşlerine düşmediklerini bir süre örtbas edebiliyorlar ji 

O arada tüneller kazılıyor, duvarlar deliniyor, kadın kıyafetleri, daha bilmem ne kadar kaçma aracı cezaevlerine serbestçe giriyor, Arada bir kaçmak üzere olanlar güya engelleniyor, ama her şey eski hamam eski tas olduğundan sonuç: kaçanların sayısı arlıyor. 

Ne demektir bir cezaeinde 75 
metre tünel kazılması? ıdareyle or taklara yürülülmezse, tünelden cı kan toprağı koyacak yer bulabil ler mi? kazma araçları saklanabılır mi? 

Bir de insanı büsbütün ahmak ye rine koyan demeçler: Tahkikat başlamıştır, müfettiş gönderilmiştir...” tahkikatı yürütenlerin de müfettişlerin de MHP'li olmadığının hiç bir garantisi yoktur, çünkü AP “Bizim yeterli kadromuz var, MHP lilere ihtiyacımız yok, © der ama aslında kadrosu falan yoktur her tarafa MHP'lilerin doldurulmasından da bu bellidir, 

CHP'nin de kadrosu yoktur. Bu iki ayağı yerden, eli halklan kesik parti, cezaevi hoparlöründe MHP propagandası yapan, MHP'li komandoların sırtını, “vay benim bozkurtlarım” diye sıvazlayan, mahkuma işkence ettiği falakayı avukat odasınm duvarına astırıp avukatları, “çok konuşmayın, sizi de falakaya yatırtırım,' diye tehdit eden Celadettin Özel, yolsuzluklarını açıklıyor diye mahkumu döverek öldüren Ayhan Kiremitçi gibi cezaevi 

(Devamı sa. 7, sü.2'de) 


İ SESLENİYOR 


Afganistan’ ın işgali ve CHP... 


şılacak'bir suskunlukla karşıladı. İşgalin üzerinden bir haftayı aşkın bir zaman geçmesine rağmen, bu konuda görüş bildirmekten hâlâ kaçıniyor!... 

CHP'nin bu tutumu çok şaşırtıadir. İç çatışmalar içindeki bir komşu ülke, 50 bin Rus askeri tarafından işgal ediliyor ve bu arada 3 
bin Afganlı savaşlarda can veriyor. 
Ve olay bütün dünyayı yerinden sarsıyor, bizim Ana Muhalefet Partimiz ise, garip bir inatla susuyor! 

Bu durumda akla iki olasılık gelyor: 

1) CHP, ya dünya olayları ile çoktan ilgisini kesmiş ve kış uyku suna yatmışlır, 

2) Ya da bu konuda bilinçli ola vak susmakta, açıkçası Rusya'yı kı namak istememektedir. 

CHP'nin bu tutumu, Alalürk'ün kurduğu bir parti olarak, mayasında halen de tam bağımsızlık ilkesini barındıran bir parti olarak, çok acı dır! Yarın Afganistan'ın başyna ye lenler, ülkemizin başına da gelebilir" CHP g zamanda mı susacak acaba” 


Afganistan 


dağlarında 


gal ordularına karşı Bütün Afganistan dağlarında renga renk çiçekler açıyor. Afgan halkı ayağa kalktı ve emperyalist işgalcilere karşı dişe diş bir mücadele yürütüyor 

Kendilerine "solcu" diyen bazı uşaklar, Rusya'nın Afganistan'a "sosyalizm" götürdüğünü söylüyorlar ve "'buna karşı Afganistan'da din yobazları direniyor" diyorlar, Bunu söyleyenler yüreğinde bağımsızlık duygusundan zerre kadar eser kalmadı üç beş tane Rus uşağıdır, Bir 


se olur. Yoksa bir ü'ke tankları ve topları ile; bir ülkeye giriyorsa o ülkede işgal var demektir. İşgâlcilik emperyalizmdir. e Emperyalizmden sosyalizm çıkmaz. Köleler çıkar Zulüm çıkar. 

Afganistan'da direnenlere gelince: Doğrudur orada bugün müslüman din liderlerinin önderliğinde bir mücadele var, Onlar ne ad altın da döğüşürse döğüşsünler; mazlum bir ulusun zalim bir emperyaliste xarşı direnen güçleridir. Bu nedenle bütün içtenliğimizle inanıyoruz ki; onlar bizimle birliktedirler, Aynı tehdidin kaygılarını duyan Türkiye devrimcileri olarak Afgan direniş çilerini destekliyoruz ve onlarla birlikteyiz. 

Biz kendi tarihimizde de gördük böylesi "ilerici" maskeli uşakları Kurtuluş savaşımızda, sol ve solculuk adına, İngiliz işgalini, Amerikan mandacılığını savunanlara karşı; M. 
Kemal'in açtığı bağımsızlık bayrağı altında şeyhler ve mollalar da saf tuttu. Onlar dinciydi. Hatta sarıklı ve sakallıydılar ama uşak değillerdi Bağımsızlık ve özgürlük istiyorlardı ve onun için kavga veriyorlardı. 

İşte bugün Afganistan'da sakal ve sarık bağımsızlığın, özgürlüğün sembolüdür. Kıravat ve fötr;.şapka ise uşaklığın ve ihanetin sembolüdür. 


FİKİR MEYDANI 


KÖRLER OKULLARININ EĞİTİM 


PERSONELİ SORUNLARI 


A ZEL eğitim denin- 
Ğ ce, özel eğitime muhtaç çocukların eğitimleri. için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programlari ve bu çocukların 


özür ve özelliklerine uygun eğitim ortamında sürdürülen çalışmalara 


özel eğitim denir. Tanımında da yer aldığı gibi ilk sağlanması gereken husus ÖZEL YETİŞMİŞ LGİTİM PERSONELİ- 
DİR. Özel yetişmiş personel almadıkça özel eğitum yapıyorum demek çağdaş gidişe tam anlamu ile ters düşen bir aldatmacadır denilebilir Özellikle körlerin eği- 


timinde özel yetişmiş personele gereksinim son derece fazladır. Çünkü 


körlerin yazısı, matematik, coğrafya, Çizim, yapım vb. ders araçları görenlerin kullandığı ders araçlarından farklıdır. 
Görenlerin eğitim öğretiminde en çok kullanılan duyu organı gözdür. Körlerde ise dokunma, işitme vb. duyu organlarıdır. 
Körlerle çalışan öğretmen, yönetici, denetçi ve öğretmen yardımcıları ile diğer eğitim personelinin bu konuda yeterli bilgi ve beceri sahibi olması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Örneğin: Braille yazısını, kısaltmaları okuyup yazmasını bilmeyen bir öğretmen nasıl okuma yazma öğretir. 
Taylor hesap sistemini bilmeyen, çocuklara nasıl matematik öğretir vb. 
çalışmalarda onların öğrenmelerine nasıl yardımcı olabilir. 

Bilen öğretir diyenler vardır, ama bilmeyen öğretir diyem bir kimseye 


Doç. Dr. Doğan Çağlar (A.Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi) 


rastlanmamıştır. 

Bütün bunlar özellikle körlerin eğitim öğretimini üstlenen eğitim personelinin öğretici yazıyı, sistemi ve kullanacağı özel araç ve gereçleri na sıl kullanacağını öncelikle yeterli bir özel eğitim aracılığı ile öğrenmesi ilk koşuldur. 

Türkiye'de nüfus artışı hızının yüzde 2,5 olduğu kabul edildiğine göre 
1980 yılında genel nüfusun 44 milyon olduğu söylenebilir. Genel nüfusun binde ikisinin kör olduğu kabul edilirse 
88 bin kör olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunların 
14 bin 600'ünün 0-6 yaşında, 18. bin 88'inin 7- 
14 zorunlu eğitim öğretim yaşında, 6 bin 190" ının 15-18 yaşlarında, 49.122'sinin ise 18 yaş üzerinde olduğu tahmin edilebilir. 

Bunlardan 7-18 yaş grubunda bulunduğu tahmin edilen 24.178 çocuktan 571'i Ankara, İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te 5 körler okulunda 1979-1980 öğretim yılında eğitim ve öğretim olanaklarına kavuşmuştur. Geri kalan 19 bin 
607 çocuk kendi kaderlerine terkedilmiştir. Bu okullarda görev alan yönetici ve öğretmen sayısı ise 107'dir. Bunların çoğu körlerin eğitim ve öğretimleri için gerekli yeterli özel bilgi ve beceri kazand'rılmadan bu 


, tabi 


kurumlara atanmışlardır. 
Atamadan sonra da görevlerini gereği gibi yapacak şekilde bir hizmet içinde yetiştirilmemekte dir. Ancak bu öğretmenler arasında görmeyen ögretmenler; kendileri bu sistemle eğitildiklerinden körler için geliştirilmiş ders araçlarını, Braille ya zısını öğretildiği düzeyde kullanabilmektedirler. 

Öğretmen olarak çalışanlar ne öğretmen okulun- daki öğrenimleri sırasında ve ne de mezun olduktan sonra körler okullarına atanmadan önce körlerin eğitim ve öğretimlerine ilişkin bir eğitim almamaktadırlar. 

Batı ülkelerinde ise körler okullarında görev alacak öğretmenler geliştirilmiş bazı kriterlere göre seçilmekte, seçilenler hem hizmete alınmadan önce hem de hizmet içinde körlerin eğitimi için gerekli tüm bilgi ve becerileri kazanacak şekil ve düzeyde bir eğitime tutulmaktadır. Bu eğitim sonunda bir süre denenmekte ve uygun görülenler görevlerine devam ettirilmektedir. 

Burada görüldüğü gibi körlerin eğitim ve öğretimi konusunda görev alanların özel olarak yeterli düzeyde yetişmelerine ek olarak işbaşında körlere ve göreve karşı alacağı tavır ve davranışlarını gözlemek üzere deneme devresine tabi tu- 


OLAYLAR /SORUNLAR / GÖRÜŞLER 


tulmaktadırlar. Bütün bunları başaranlar bu kurumlarda görevlere ənmaktadırlar. 


Bu konunun bir uzmanlık alanı olarak ele alındığını göstermektedir. 

Buna göre Türkiye de körlerin eğitim ve öğretiminde görev alacak uzman personel yetiştirilmesi önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim programlarının personel boyutu sorununun diğer boyutlarından öncelikle ele alınmasında birçok yararlar vardır. Çünkü eğitim programlarının diğer boyutları yetişmiş personel tarafından şekillenir. 

Körlerin eğitim ve öğretiminde yetiştirilmesine gereksinim duyulan eğitim personeli türü şunlardır: 

1. Yönetici. 

2. Öğretmen, 

3. Gezici Öğretmen, 

4. Kaynak Oda Öğretmeni. 

5. Denetçi, 

6. Özel Eğitim Uzmani, 

7. Rehberlik Uzmanı ve Danışmanı. 

8. Psikolog, 

9. Sosyal Hizmet Uzmanı, 

10. Serbest zamanları değerlendirme uzmanı, 

11. Öğretmen Yardımcısı. 

Yetişmesine | gereksinim duyulan bu perso- 


“DEMOKRATİK SOL” MÜHENDİS VE MİMARLAR, BAĞIMSIZLIK VE DEMOKRASİ SAFLARINA 


19 Aralık tarihli Politika gazetesinde, "Tüm Mühendis ve Mimarlara çağrı" başlığı ile bir metip yayınlandı. "Emperyalizme, faşizme, şovenizme ve tekellerin egemeniiğine karşı güçlerimizi birleştirelim" diye başlayan bildiriye imza alan isimler aynen şunlar: 

"Demokratik Sol, Birlik Dayanışma, Demokrasi için Birlik, Demokralik Merkeziyetçiler, Demokratik Mücadelede Birlik” 

“Demokratik Sol'' imzası bulunmasaydı, diğer imzalardan oluşan bu bildirinin göze çarpan bir yanı olmazdı. Ancak, “Demokratik Sol'' adının yer alması, bildiriyi, üzerinde durulması gereken bir noktaya getirmiştir. 


Bildiride ifade edilen düşünceler kısaca şöyle: “Mevcut hükümet, 3, 
MC hükümetidir. Bu hükümet döneminde, faşist 


Nesim Ovadya 
(İnş. Y Mühendisi) 


——— güçler beslenip. geliştir liği, Faşizme karşı söz kolecektir, Pasisi baskı vi nusu olurdu, Bu ölçülerle terör lüm halkımızı he bugün birlik çağrıları def alacaktır. Mimar vw yapmak gerçeğe uygun mühendisler olarak, h mudur? 


mokrasi savaşmunda gö rev alınmalıdır. 


Faşizme karşı birlik, ama kiminle? 


Bu soru üzerinde, "De mokratik Sol'' mühendis ve mimarların önemle durmalarında ülkemiz açısından yarar var. 


FAŞİZME KARŞIMI 
ANARŞİYE 
'KARŞIMI? 

Bugün toplumumuz düşünce hayatında var olan en önemli hastalık, eski kafayla bugünü düşünmektir. 7-8 yıl önce demokratik güçlerin bir-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Bugün, tüm halkımızın baş belası sadece faşizm değildir, narşidir. 
Yani, anarşinin iki kaynağı olan, MHP faşizmi ve Rusya terörüdür, Bugün, demokratik güçlerin birliği, bu iki anarşi kaynağını hedef almazsa, doğru temelde bir birlik olmaz. 

Nitekim, "'Demokratik Sol" mühendis ve mimarlar, faşizme karşı, anarşinin öteki kaynağı olan Rusya ile, sahte TKP ile birlik oluştur- 


maktadırlar. "Birlik Dayanışma.” grubu, kitle örgütlerinde o Rusya'nın 


borazanlığını yapan gruptur, Bu grupla birlik oluşturanlar, kendilerini sahte solcu terörün kucağın- da bulurlar. 


EMPERYALİZME 
KARŞIMI? 


Emperyalizme karşı çıkayım diye, "Birlik Dayanışma" grubu ile birlik oluşturanlar, kendilerini, Afgan halkını kendi ülkesinde kurşunlayan işgalci Sovyet ordusunun yanında bulurlar . "Birlik Dayanışma"' grubu ile birleşenler, kendilerini, Afgan kentlerine napalm yağdıran Sovyet uçaklarının dümeninde bulurlar. 


TALİHSİZ BİR ZAMAN 


"Demokratik Sol" mühendis ve mimarları yönlendirenler, Oda Genel Kurullarında ittifak kurmak için çok talihsiz bir zamanda ve çok yanlış güçleri seçmişlerdir. 

Sahte TKP, yıllardan beri UDC diye yırtınmaktadır. Nihayet, Odalarda, “Demokratik Sol" mü- 


hendis ve mimarlar grubu ile UDC yönünde bir birlik oluşturmuştur. Rusya'nın Afganistan'ı işgali üzerine, "Afganistan'da UDC gerçekleşti"! diyen sevinç çığlıklarını, "Demokratik Sol''cu mühendis ve mimarların duymamış olması mümkün değildir. 

Odalarda yönetime geleyim de, kiminle ve nasıl olursa olsun diyen “Demokratik Sol"' grubu yöneticileri, çok yanlış bir yol içine girmişlerdir. 
Bu tutum, ülkesini ve milletini düşünmeyen bir tutumdur, 

“Demokratik Sol"' gru bu yöneticileri, aldıkları kararı gözden geçirmelidirler . Ülkemizdeki anarşinin bir kaynağıyla, demokratik güç birliği oluşturulamayacağı açıktır. Anti-emperyalizm diye, Rus işgalcilerini alkışlamak ne kadar yanlışsa, "Birlik Dayanışma" ile birleşmek de o kadar yanlıştır. 


BAĞIMSIZLIK VE 
DEMOKRASİ 
SAFLARINA 


"Demokratik Sol" görüşleri benimseyen mühendis ve mimatlar, ülkemizin dışa bağımlılıktan kurtulmasını, anarşi ve terörün sona ermesini gerçekten arzu etmektedirler, Milli Kurtuluş Savaşımızın ateşinde kurulan CHP'ye gönül bağlamış aydınların, ülkemiz ve milletimizin karşı saflarında yer almaya karşı olduklarına inanıyoruz. 
Dileğimiz, yapılan hatamn en kısa zamanda düzeltilmesidir. 

Bugün, Afgan halkının bağımsızlığını ayak lar altına alan, Afganistan'da demokrasiyi yok edenlerle, "Demokratik Sol" mühendis ve mimarların birarada yer almaları mümkün değildir. 
“Demokratik Sol" mühendis ve mimarların yeri, halkların süper devletlere karşı oluşturduğu, gerçek bağımsızlık ve demokrasi saflarıdır. 


nelin sayısı ise sadece 7- 
18 yaş grubundaki körler 
için aşağıdaki şekilde oldugu söylenebilir. Daha önce bu yaş grubuna düşen kör çocuk sayısı tahminen 24.178 olarak belirlenmişti. Personci gereksinimi de bu sayıya dayanarak alınarak hesaplanmıştır. 

Bir aniçin bu çocuklarin tümünün körler okulunda eğitileceğini düşünelim, Buna göre 200 kişiye bir yönetici, bir psikolog, bir rehberlik uzmanı, bir danışman, bir sosyal hizmet uzmanı, bir serbest zamanları degerlendirme uzmanı yetiştirmeyi planlarsak bunların her birinden özel yetiştirilmiş 121 uzmana gereksinim vardır 
diyebiliriz. Ayrıca 600 
kişiye bir denetçi düşünürsek 40 özel yetişmiş denetçiye gereksinim vardır. Bunların yarısını evde, normal okullarda kaynak oda programı ve gezici öğretmenlik yöntemlerine tabi tutarak eğitim vermeyi planlasak o zaman enaz 1000 gezici ve kaynak oda öğretmeni yetiştirmemiz gerekecektir. 


Personel gereksiniminin karşılanması için 

yapılacak 

çalışmalar 


Biraz önce oldukça yüksek bir sayı gibi görülen personel gereksinimi en geç üç yıl içinde rahatlıkla sağlanabilir. Çünkü bugün ülkemizde bu sayının çok üstünde görevli, yapacak bir iş aramaktadır, Sadece büyük illerimizde görev bekleyen fazla öğretmen sayısı bu alanda gereksinim duyulan öğretmen: sayısın- dan fazladır. Aynı şekilde bugün görev bekleyen sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve rehberlik uzmanlarının Varlığı söylenebilir. 

Bunu nasıl sağlayabiliriz? Personel yetiştirilmesini aşağıdaki şekilde yapmak mümkündür; 

1. Yönetcilerin yetiştirilmesi: Öğretmen ve eğitimci yetiştiren yüksek okul, akademi ve fakülte mezunlarından bu konuda çalışmak isteyen ve en az 3 yıl başarılı yöneticilik yapmış olanlar körlerin eğitimi konusunda yeterli bir özel eğitime tabi tutularak yönetici olarak yetiştirilebilirler. 

2. Uzman personel yttiştirilmesi: Psikolog, rehberlik uzmanı: ve danışmanı, sosyal hizmet uzmanları üniversitelerin ilgili fakülteleri ile akademi mezunları arasından istekliler. yeterli düzeyde bir özel eğitim verilerek yetiştirilebilirler. 

3. Özel eğitim uzmanlarının yetiştirilmesi: Eğitim Fakülteleri bulunan üniversitelerin özel eğitim bölümlerinden yetiştirilebilir. 

4. Öğretmenlerin yetiştirilmesi: 

En az iki yıllık öğretmenlik tecrübesi olan öğretmenler arasından istekli olanlar seçilerek körlerin eğitimi konusunda açılan sertifika programına tabi tutularak yetiştirilirler, Görevlerinin gereği yeni bilgi ve beceriler sistemli ve sürekli hizmet içi eğitimi aracılığı ile kazandırılabilir. 

5. Öğretmen yardımcılarının yetiştirilmesi: 

Körlerin eğitiminde öğretmen yardımcısının yetiştirilmesine özel bir önem vermek gerekir. 
Bunun için kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunlarından bu işte çalışmaya istekli olanlar yeterli düzeyde bir özel eğitime tabi tutularak yetiştirilebilirler. Ancak özel eğitimin hizmet içinde sürekliliğinin ( sağlanmasına özen gösterilmelidir. 

Bu kurumlarda görevli tüm personelin sürekli olarak alanda yenilikleri öğrenecek ve izleyecek şekilde hizmet içinde eğitime tabi tutulmalıdır. 
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Elele! 


Neydi o cumartesi? (12 Ocak 1980; 

İşte o cumartesi, iki lider biraraya geldiler... 

Karşılıklı süt ve çay içtiler... 

Birbirlerine bisküvit ikram ettiler... 

Velhasıl, tam üç saat süreyle son derece samimi bir hava içinde görüştüler... 

Sonunda da, Demirel'le Ecevit, yeniden görüşmek temernisiyle, bu görüşmeyi nihayete erdirdiler... 

Yediklerini, içtiklerini kendilerine bırakalım. 

Ve hemen bu görüşmenin sonuçlarına bakalım: 

Birincisi: Bu görüşmeyle CHP ve AP liderleri arasında medeni bir diyalog başlamıştır... 

İkincisi: İki büyük partinin işbirliği yönünde önemli adımlar atılmıştır... 

Üçüncüsü: AP-CHP koalisyonunun kapısı —dolaylı olarak— aralanmıştır... 


Hemen burada bir parantez acalım: 

Gerçi bu görüşmede böyle bir koalisyonun“ ko nuşulmasına Demirel razı olmamışı... 

Onun için bu konu gündem dışı bırakılmıştır. 

Aslında Demirel, böyle davranmakla kendi açısından haklıdır. 

Çünkü, henüz 60 günlük AP azınlık hükümetinin yerine yeni bir hükümet aranması, Demirel' in de buna razı olması, onun 60 günlük Baş bakanlığı sırasında başarısız olduğunu kabul etmesi ile eş anlamlıdır. 

Ama Erbakan'ın Demirel'e tanıdığı 100 günlük süre tamamlanınca ve AP azınlık hükümetiyle ülkenin problemlerinin çözülemeyeceği iyice anlasılınca.. İste o zaman, şimdi aralanan AP-CHP koalisyonunun kapısı kendiliğinden ar. 
dına kadar açılmayacak mıdır? 


Dedikten sonra, parantezi kapatalım. 


Nitekim, Erbakan, önceki gün düzenlediği basın toplantısında AP azınlık hükümetine tanıdıkları sürenin en erken 10 
Martta, en geç de 12 Nisanda dolacağını bir kere daha vurgulamıştır. 

Bu arada da ortaya ilginç bir öneri atmıştır: 

'AP ile CHP her bakımdan birbirinden farksızdır... 

Esasen koalisyon yapmak yerine, birleşip tek parti olmaları lazımdır..." `. 

Erbakan, haklıdır. 

CHP ile AP'nin yok aslında birbirlerin- den farkı... 

O halde AP MHP'den, CHP'de TKP' 


den elini çekip, elele tutuşmalı... 


yanda, AP ile CHP'nin elele tutuşma ihtimaline MHP ile TKP'nin şiddetle karşı çıkması oldukça anlamlıdır. 

Zira AP ile CHP'nin elele tutuşması, MHP ile TKP'den ellerini çekmelerine bağlıdır. 

Zaten onun içindir ki, daha şimdiden MHP ile TKP hüzünlü bir şarkı tutturmuşlardır: 

"Ellerim böyle boş, boş mu kalacakwor 

Niye elleriniz boş kalsın a TKP, a MHP... 

Madem ki AP ile CHP, sizden ellerini çekip elele tutuşacaklar, onlara inat kendi aranızda elele tutuşun sizde! 

xk k 

Evet..AP ile CHP elele tutuşmalıdır. 

Ne var ki, Meclisteki anti-demokratik önlem paketini çıkartmak için değil... 

Demokratik hak ve özgürlükleri kısmak için değil... 

Ülkeyi Amerikan üslerine peşkeş çekmek için de değil... 

Ya ne için? 

MHP ile TKP'yi bir başlarına bırakmak için... 

Sadece bunun için. 


SOLDAN SAĞA: 1) Günümüzde Hitler'in rolünü üstlenen devlet adamı-At çiftliği. 2) Oy-sıradan, basit. 3) Normal ölçüleri aşan, kaba şaka, 4) Çünkü-Tibetli Buda rahiplerine denir-Bir av hayvanı, 
5) Bir emir-Bir ilimiz Paranın bir yüzü, 6) Tersi ustaca keman çalan kimse Zil sesi. 7) Fayda-Bir Rengi 8) Yan yaş yan kuru olan (toprak)-Düşme (eski dil). 

YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Güney Amerika'da bir ülke, 
2) Ergin-Kimyada Alüminyum'un simgesi. 3) Binek hayvanlarının srtına koyulan oturmalık-Başına bir harf gelirse bir içki, 4) Evren. 5) Tersi ün, san-Tersi va-' sta. 6) Başkaları. 7) Yokluğunda birinin işlerine bakma işi. 8) Bir mikroskop camı-Adale, 9) Ürün kaldırma-Bir işaret sfatı, 10) İsmi-Yakın olmayan. 11) Bir mota-Saf, katışıksız. 12) Tutsaklık, boyunduruk. 


me mm... ene is Ünen 


Silahsızlandırılmış Afgan askerleri, 


Ruslar, Afgan subaylara içki içirdiler, sonra da darbe yaptılar 


NEW YORK (AA) 
“Newsweek” dergisi son sayısında, Afganistan'daki darbeden birkaç saat önce Sovyetlerin Afganlı ları kendi yanlarına çekmek için bir dizi eylem planladıklarını açıkladı Dergi, Sovyetlerin A fganlıları na sil aldattıkları yolunda bazı ayrınlıların elde edildiğini belirterek, Ka bil yakınlarındaki Bagram hava üs sünde Rus danışmanlar, iletişim araçlarının bozuk olduğunu öne sürdüler, Afgan subaylara makinala rın gözden geçirilmesi gerektiğini söylediler. Durumdan şüphelenen, Sovyetlerin iletişim araçları saha sından dışarı çıkmalarını emreden Afgan su baylar vuruldular, Derginin haberine göre Sovyet danışmanlar, Afgan tank komutan- 


larına, tanklarına rış nuşullarına uymaları için bakıma alınmalarını 
bildirerek, Kabil bölgesindeki 200 
Afgan tankının batâryalarıni söktüler. 27 Aralıkta ise, Kabil Garnizonundaki tüm Subaylar, “Afgan” Sovyet dayanışması"' onuruna verilen bir davete çağırıldılar. "İdeolojik" konuşmadan sonra davette vot- ka ve bira ikram edildi, kısa bir süre sonra davetteki tüm Sovyet danışmanları daveti terk ettiler. Saat 18.30'da ise içkili Afganlı subaylar gitmek istedikleri zaman ise tüm kapıların kilitli olduğunu farkettiler. 

27 Aralık 1979 günü saat 19.25“ 
te bir patlama ile başlayan darbe sırasında, Afgan ordusunun temel birimleri tamamen çaresiz durumda kaldı. 


iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesinin kurumlaşma süreci tamamlanıyor 


CEZAYİR. BAKANLAR KURULUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER OLDU 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


Cezayir Devlet Başkanı Çadli Bincedid, Danışman- 


ları ve Bakanlar arasında liyor. Dr. 


misyonu Başkanlığına getirilen Dr. Talip İbrahim' in yönetici kademelerdeki yerinin güçlendiği bildiribrahim, öğreti- 


ruldu. Öte yandan, geçtiğimiz aralık ayında Ulusal Halk Meclisi yenilendi. 


FLN'nin yapısındaki bu değişikliklerle, Partinin 


önemli değişiklikler yaptı. 
göre iki Başkanlık Danışmanı o görevlerinden alındı. Şimdiye kadar Başbakan tarafından yürütülen, İçişleri Bakanlığına yeni bir atama yapıldı, Bualem Binhamude bu göreve getirildi 

Son değişiklikteki er. 
önemli isim 15 yıldır Dışişleri Bakanlığı yapan Abdülaziz Bütfellika. 
Başkan Bumedyen'ın münden sonra Devlet Başkanlığı için adı geçen Butefellika gerek Başkanlık Danışmanlığı görevini gerekse Ulusal Kurtuluş Cephesi (FL) Siyasi Bürosun- daki yerini yitirdi. Batıya 


Buna 


yakınlığıyla tanınan Butefellika'nın alınması, Ce: r'in Batı" dan o uzaklaştığı şeklinde yorumlanıyor 

Bu arada, 


görevlerinden 


Eğitim Ko- 


min Arapça yapılması için bir süredir grev yapan öğrencilerle uğraşacak. İbtahim, Batı Sahra konusunda Moritanya ile yapılan görüşmelerde de etkin bir rol oynamıştı. 

Bakanlar Kurulunun açıklamasında, değişik liklerin Partinin merkezi yapısının tamamlanması çerçevesinde olduğu belirtildi. 


BİR YIL İÇİNDE 

Cezayir'de iktidarda bulunan FLN, yaklaşık bir yıl önce 4, Kongresini yapmış ve bu Kongrede Albay Gudli Bencedid Genel Sekreterliğe seçilmişti. Bencedid daha sonra, ölen Bumedyen'ın yerine genel seçimlerle ülkenin 3. Devlet Başkanı olmuştu. 

4. Kongre sonucu ayrıca ilk kez Siyasi Büro ve Merkez Komitesi oluştu- 


Kocasinan Belediye Başkanlığından İstimlak İlanı 


Bakırköy ilçesi Kocasinan Köyü, 23 pafta 4845 par- 


sel sayılı Gayrimenkül'ün tarih ve 2555 sayılı Encüm miştir 
Kıymet takdir ke raporu ile 20.000 değ Kamulaştırma Kocaslna 


rarına yapılmıştır 


30 M2'lik kısmı 2.8.1979 
ven kararı ile istimlak edil- 


xMmisyonunca 20.11.1979 tarihli konulmuştur 

n belediyesi Başkanlığı ya-Kamulaştırma işleminden doğan 


davalar Kocasinan Belediye Başkanlığı aleyhine açılmalıdır. 

6830 Sayılı yasanın 13,cü maddesi gereğince ilan olunur. 


BELEDİYE BAŞKANI 
İSMET TÜYLÜOĞLU 
Basın: 26457 - 0051 


1976'dan bu yana giriş! - ği kurumlaşma süreci ta mamlanmış oldu. Bu arada 
5 yıllık Başkanlık süresi, 
Genel Sekreterlik süresine eşit kılınarak iki mevki bırbirine bağlandı. 

Aralık ayında yapılan Merkez Komitesi toplantısında ülkenin önünde 4 önemli meselenin bulunduğu tespit edilmişti: 1) Konut Meselesi, 2) Sulama meselesi, 3) Öğrenim, 4) Uzun Vadeli Kalkınma Meselesi, 


Gözlemciler, ozellikle sulama konusunun büyük bir ciddiyet taşıdığını belirterek, 2000 yılına kadar 800 bin hektar arazi- nin sulanması gerektiğini söylüyorlar. Bu da,1980-84 arasındaki 5 yıllık planın aiğer sorunlarla birlikte üstesindengelinmesigcreken konulardan biri olacak. 


Game ai 


Homeyni, 

Rusya'nın yardım önerisini siddetle reddetti 


eHomevni: “ABD ve SSCB bilsinler kil 


tüm güçlerimizle ülkemizin toprak bütünlüğünün çiğnenmesine 


karşı çıkacağız” 


TAHRAN 
Ayetullah Homeyni, Sovyetler Birliği Meksika Maslahatgüzarı Euge- ne Ruszov'un, ülkesinin İran'a askeri yardım yapmaya hazır olduğu yolunda cumartesi günü verdiği demeci şiddetle protesto etti. 
Homeyni, "İslam Cumhuriyeti" gazetesinde 14 Ocak günü ya- 


yınlanan demecinde, kendisinin ve hükümetin, Sovyetlerin "İran halkı 


için hakaret kabul edilecek bu derece asılsız kararlar almasına" izin vermeyeceğini belirtti. 
Homeyni, 


“ABD ve 


lüğünün çiğnenmesine karşı çıkacağı" dedi. 

“omeyni, protestosunı oahran'daki SSCB Elçilişine iletmesi için, Devrim Konseyi ve Dışişleri Bakanlığına emir verdi. 

ABD Tahran Elçiliğini işgalleri altında bulunduran öğrencilerle görüşen Homeyni, İran'ın düşmanlarının ne askeri müdahale ne de abluka kurmayı düşündüklerini, ancak daha etkin yön; „ 


temlerle ülkeyi içten-yık- 


<majıplanladıklarimi” 


ledi. Homeyni 25 Ocaktaki başkanlık seçimleri için adaylardan sadece 
10 kadarını tanıdığını, 
geri kalan bazı "'çılgınlardan"' karışıklık yaratmalarının beklenebileceğini söyledi. 
BAŞKANLIK 
SEÇİMLERİ 
Homeyni'nin iki yakın ak- 


o 
P 


Kissinger, 


askeri üs kurulmasını istiyor 


rabası başkanlık seçim lerinde Maliye Bakanı Beni Sadr'ı destekleyeceklerini açıkladılar. 
Reuter'in bildirdiğine göre ülkenin en güçlü partisi, "İslam Cumhuriyeti Partisi'' ise adaylardan Celaieddin Farsi'yi destekliyor. 
DENİZDEN ABLUKA 
Tokyo'da bir demeç veren ABD Savunma Bakanı Harold Brown, Tahran'daki ABD'li rehinelerin kurtarılması amacıiyla, alınacak önlemlerden birinin de İran'ı deniz- den abluka altına almak olduğunu söyledi. 
PETROL SATIŞI 
İran Petrol Bakanı 
Ali Ekber Moinfar, İran" ın 1980'de Kore Demokratik Halk Cumhuriyetine 71 milyon dolarlık petrol satacağını bildirdi. 
Moinfar, iki ülke arasında ilişki kurulduktan sonra, Kore'ye ilk kez petrol ihraç edeceğini belirtti. Bu konudaki anlaşma İran Ticaret Bakanlığınca imzalanmış- 


6 İDAM 

Tahran Radyosu, 
"Kanlı Cuma"' diye de bilinen, 8 Eylül 1978'de Tahran'ın Jale Meydaüihda gösteri yapan samak suçundan yargılanan 
4 eski yöneticinin daha 
idam edildiğini bildirdi. 

"Kanlı Cuma"'da yaklaşık 6 kişi katledilmiş- 


"Bambad" gazetesi de Sabzervar kentinde, gösteri yapan halka ateş açan iki eski yöneticinin idam edildiğini duyurdu. 


akistan” da 


eCarter, ABD halkını birliğe 


çağırdı 


WASHİNGTON (AA) 


ABD eskı wişişleri Bakanı Kissinger, ABD'nin Pakistan'da askeri üsler kurmasi gerektiğini, bu ülkeye yapılan silah sevkiyatının yeterli olmayacağını söyledi. "Pakistan'a vereceğimiz çeşitli silahlara ek olarak bu ülkede bazı Amerikan hava ve belki de deniz üsleri kurmak için Pakistan hükümeti ile temaslara geçmemiz gerektiği sonuvuna, varmış bulunuyorum" dedi. 

Kissınger, Hindistan" ın, Pakistan'daki Amerikan kuvvetlerinin sadece savunma amacı taşıdığını bilmesi gerektiğini hatırlattı. 


ABD Başkanı Carter, 
ABD halkına yaptığı bir- 
“ik çağrısında, kendi uyguladığı politikayı desteklemelerini, İran ve Afganistan bunalımları içinde ümitsizliğe düşmemelerini istedi. 

Carter açıklamasında tedhişe başvurmadan mümkün olduğu ölçüde barışı korumaya çalışacağını belirterek hükümetinin ABD çıkarlarını korumaya devam edeceğini söyledi. 

Carter ABD'nin bugün moral gücü, askeri gücü ve ekonomik durumu açısından viddi bir deneyden geçmekte olduğunu ve bu deney süresince ümitsizliğe düşmeyeceğini de sözlerine ekledi. 


ABD'nin Türkiye'de yeni nükleer üs kuracağı haberi yalanlandı 


ANKARA, 
Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Türkiye'de yeni nükleer üsler kuracağı yolundaki haberleri yalanladı. Dışişlerinden yapılan açıklamada şöyle denildi: 

“13 Ocak 1980 tarihli bazı gazetelerde Alman DPA ajansına atfen verilen bir haberde 10 Ocak 
1980 tarihinde Ankara" 
da Türkiye ile ABD arasında parafe edilen sa- 


vunma ve işbirliği anlaşması ile ABD'nin Türkiye'de yeni nükleer üslere sahip olacağı iddia edilmektedir. 


""Dısisleri o Bakanlığı nasyon Genel Mükonusu haber ve iddiaların gerçekle hiçbir şekilde ilgisi bulunmadığını ve tamamen hayal mahsulu olduğunu bildirmeye mezun kılınmıştır." 


Gandi, Hindistan hükümetini açıkladı 


YENİ DELHI(AA) Hindistan'da dün ye min ederek Başbakanlık görevine başlayan İndra Gandi, 22 kişilik yeni hükümetini açıkladı 
Yeni hükümette İçiş leri Bakanlığına Pencap Eyaleti Bakanı Giani Zail Singh, Dışişleri Bakanlığına Prades Evaletin- den P, Narashima, Maliye Bakanlığın: da R. Ven- 


vataraman getirildi 

Başbakan Gandi, hükümetin ilk işinin ağır ekonomik sorunların üstesinden gelmek ve ülkede düzeni sağlamak olduğunu söyledi 

Indra Gandi'nin işbaşına gelmesinin ilk etkileri, ülkenin dış politikasında görüldü. Gandi yönetimi, Sovyetler birliği'nin Afcanistan'a yap- 


tığı askeri müdahale ko nusunda daha onceki hü kümetlerden farklı bir tutum izledi ve olayı kınamavı reddetti. Atganıstan olayının, Sovyetler Birliği'nin barışçı dış politikasının değiştiği anlamına gelmeyeceğini ileri süren Gandi, Sovyetler Birliği'nin verdiği güvenceye de inandığını söyledi. 


Robert Mugabe'nin önderliğindeki ZANU örgütü seçimlere hazırlanıyor. Bilindiği gibi ZANU seçimlere Nkomo'nun önderliğindeki ZAPU örgütünden ayrı katılacağını açıklamıştı. 


ZIMBABVE’ YE DÖNEN NKOMO SAVAŞIN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEDİ 


wNkomo, taraftarlarından Londra'da varılan anlaşmaya uymalarını istedi 


Joshua Nkomo 


Ateskes anlaşmasından sonra toplanma merkezlerine dönen “Yurtsever Cephe" geril 


laları 


8 Muzorewa, 
Zambiya Devlet 
Başkanı 
Kaunda’ nın savaş kışkırtıcısı 


olduğunuiddia etti 


DIŞ HABERLER 


SERVİSİ 
Zambiya'dan Önceki 


gün Zimbabve'ye dönen “Yurtsever Cephe” liderlerinden Joshua Nkomo Salisbury'de sevgi gösterileriyle karşılandı. Taraftarlarından oluşan 150 
bin kişinin düzenlediği mitingle karşılanan Nkomo daha sonra bir konuş- 


ma yaptı. 
Nkomo konuşmasında, savaşın artık sona 


erdiğini söyledi ve Londra'da varılan ateşkes anlaşmasına uyulmasını istedi. İngiltere'nin ateşkese uymayan bazı hatalar yaptığını belirten Nkomo, Commonwealth ülkeleri tarafından uygulanan denetleme gücünün de artırılması gerektiğini sözlerine ekledi. Hatırlanacağı gibi Commonvealth ülkeleri tarafın» dan Zimbabve'ye gönderilen birlikler Londra'da varılan ateş kes anlaşmasının uygulanmasını denetleyecektir. 

Öte yandan Rodez- ya'nın teslimiyetçi eski Başbakanı Bishop Abel Muzorewa da 27 Subatta 


HÜKÜMETİN SON ZAM KARARINDAN SONRA Kıbrıs Türk kesiminde sendikalar 


W Sendikaların grev kararının 


greve gidiyor 


Celi LEFKOŞE (AA) üzerine llerici Sendikalar 

hükümeti Kıbrıs Türk yönetimi- Federasyonu, bu kararı 

nin birçok mala yaptığı protesto etmek amacıy- 

Zor duruma zamların AO Ik RAAR la bir mit'ng yapmayı 

düsüreceği, dan sonra sendikaların kararlaştı" i. Bu fedeniy% bir dizi eyleme girişecek- rasyona *uğli görevlileri 

hatta istifaya leri bildirildi. çarşamba günü Başba- 

a e Kıbrıs Türk yönetimi o kanlık önünde bir miting zorlayabileceği temel tüketim ve gıda yapacaklardır. 

. pejs mallarına geçtiğimiz gün belirtiliyor lerde yüzde 290 ila 60 ara Kıbrıs Türk İşçi Sen- 


sında zam yaptı 


Bunun dikaları Federasyonu da 


KIBRIS MEKTUBU 


Rum tarafı yumuşarken 


ERDOĞAN ÖZBALIKÇI 


Birleşmiş Milletler Genel Sekre teri Kurt Waldheim'in toplumlara rası görüşmeleri başlatma çabaları sürerken Kıbrıs'ta Rum , tarafının daha esnek ve uzlaşıcı bir politika izlediği görülme ktedir. 

Son bir ay içinde Rum siyasi çevreleri toplumlararası görüşmelerin başlatılması isteğini daha sık ifade etmektedirler. Bunun yanısıra aynı çevreler, Türklerle Rumlar arasında bir federasyon kurulması görüşünü daha sık ortaya atmaktadırlar. 

Rum tarafı son günlerde yaptığı açıklamalarla 1977'de Makarios tarafından Türklere sunulan önerilerden sapma olmadığını, bu önerilerin geçerli olduğunu ve Türk tarafının karşılık vermesi halinde Rum tarafının bu önerileri müzakereye hazır olduğunu vurgulamaktadır. 

Rum tarafı yine son günlerde Kıbrıs sorununun çö. ünde sadece görüşmeler yoluyla ilerleme kaydedilebileceğini, Makarios- Denktaş ve Kipriyanu-Danktaş anlaşmaları çerçevesinde soruna çözüm bulunabileceğini belirtmektedirler, Rum tarafının daha uzlaşıcı bir siyeset izlemesi Ortadoğu'da gelişen olaylarla yakından ilgilidir. Bir çok Rum siyaset adamı Batı'nın Türkiye'ye verdiği değerin arttığını, Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin bu durumda 


Türkiye'ye baskı yapmayacağını tespit etmekte, bu nedenle daha uzlağıcı bir siyaset izlenmesi gerektiği ni düşünme ktedirler. 

Kıbrıs Türk tarafına gelince Denktaş dünyadaki yeni gelişmelerle Türkiye'nin öneminin arttığını, bu durumda kendisine ve Türkiye' ye uluslararası baskıların yapılması- nın olanaksız olduğunu saptamaktadır, Denktaş bu nedenle yeni oldu bittiler yaratmayı düşünmektedir. 
Son günlerde. Denktaş'ın verdiği demeçlerde uzlaşmaz bir tavır hissedilmektedir. Maraş bölgesini yerleşime açma kararında böyle bir dönemde ısrar etmek aslında uzlaşmazlığın kanıtıdır. Bilindiği gibi Maraş konusu, 19 Mayıs 1979'da Denktaş'la Kipriyanu arasında yapılan anlaşmada önemli bir yer tutmuştu. Şimdi Maraşın Denktaş yönetimince yerleşime açılması gerçekleşirse 19 Mayis Anlaşması. 3 
ihlal edilmiş olacaktır. Bu durumda da toplumlararası görüşmelerin yeniden başlaması çok zor olacaktır. 
Demirel Hükümetinin, Kıbrıs konusunda simdiden berrak bir tutum alması, Maraş'ın Denktaş tarafından yerleşime açılmasına karşı çıkması bir an önce başlatılması düşünülen toplumlararası görüşmelerin başarı şansını artıracaktır. Unutulmamalıdır kı Maraş 'taki otellerin değeri Kıbrıs sorununun çözümü yanında önemsiz kalmaktadır. 


(Türk-Sen) aynı amacla perşembe günu 3 saatlik protesto ve uyarı grevi- ne gidecektir. 


Bunun yanısıra, şehirlerarası çalışan otobüsler de hükümetin petrole yaptığı zammı protesto etmek için süresiz olarak greve gittiler. 
Otobüs işletmeleri, hükümetin petrol fiyatlarını ırtırırken, o kendilerinir bilet ücretlerini artırmalarna izin verilmemesini eleştirerek, eylemlerinin 


` bu istekleri yerine getiri- 


linceye kadar süreceğini bildirdiler, 


Kıbrıs'taki siyasal gözlemciler. Son zam kararı üzerine başlayan grev hareketlerinin o Çağatay hükümetini zor durumda bıraktığını hatta istifaya bile zorlayabileceğini belirtiyorlar. Hükümetin, önümüzdeki hafta başka maddelere de zam yapacağını açıklaması Kıbrıs Türk kesiminde önemli gelişmelere yol açacağı benziyor. 


FAZIL KÜÇÜK 
ELEŞTİRDİ 


Eski başkanı 


Kıbrıs Cumhur- 

Yardımcısı 
Fazıl Küçük, Çağatay hükümetini son zamlar- dan ve izlediği politika- dan ötürü eleştirdi. 

Fazıl Küçük, sahibi bulunduğu "Halkın Sesi" gazetesinde yazdığı bir yazıda şöyle dedi: "Aklı- 


mızı kullanma zamanı geldi ve çoktan geçti. 
Saklanacak gizlenecek 


taraf kalmadı. İflas etmiş ekonomik politikanın hâlâ peşinde koşmak, on- dan kurtuluş beklemek intihardan öteye gide- 


Muzorewa herkese çattıgı konuşmasında "Yurtsever Cephe" liderlerinin de "yalancı" olduğunu iddia etti. 


yapılacak olan seçimler için başlayan seçim kampanyası dolayısıyla bir konuşma yaptı. Konuşmasında "Yurtsever Cephe” liderlerinin "yale ncı ve korkak' olduğunu iddia eden Muzorewa Nkomo'nun elinin binlerce kişinin kanma bulaştığını ileri sürdü. 

Muzorewa konuşmasında, Zambiya Devlet Başkanı Kaunda'ya da çattı ve Kaunda'yı savaş kışkırtıcılığı yapmakla suçladı. Muzorewa daha sonra Tanzanya'nın da 


sefil bir "Muz Cumhuriyeti” olduğunu iddia etti. 


TİTO'nun hızla iyileştiği bildirildi 


BELGRAD (AA) 
Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito'nun sol bacağındaki bir kan pıhtılaşmasının ameliyatla (o alınmasından sonra gün geçtikçe iyileştiği haber verildi. Yetkililer, Tito'nun sağlık durumu hakkında endişe duymanın tamamen yersiz olduğunu belirterek 


Devlet Başkanının hızla iyileştiğini açıkladılar. 

Hastalığı sırasında 


Başkan Tito'ya bir an önce iyileşmesi dileğiyle yüzlerce "geçmiş olsun" mesaj yağdı. Cezayir Devlet Başkanı o Çadlı Bencedid ile İtalyan Komünist Partisi lideri Enrico Berlinguer, Tito'ya telgraf çekenler arasında yer aldı. 


İspanya 
Başbakanı 
ABD'de 


MADRİD 

İspanya o Başbakanı Adolfo Sodres 
24 saatlik bir ziyaret için Amerika Birleşik Devletlerine gitti. Soares, ABD Başkanı Carter'la görüştü. 

Soares'in o gezisi İspanya'da çeşitli tepkilere yol açtı. 
Komünist Partisi geziye karşı çıkarken, Sosyalist Parti Başkanı Felipo Gonzales, gezinin habersiz, aniden yapılmasını eleştirdi. 

İspanyol çevreleri, Carter'ın '#spanya'ya: NATO' 
ya katılmaya zorladığını ileri sürüyorlar. Öte yandan, 
ABD'nin İran'daki bir çatışma durumunda İspanya'dan üs isteyeceği belirtiliyor. 


siyasi 


————— 


j 


TKP'nin güdümündeki bir sendika ile işbirliğine 


gidilmesine, Tez-Büro-İş tabanı karşı çıkıyor + 


Tez-Büro-İş üyeleri, 


'Bank-Sen ile eylem 


birliğine karşı 


verdi 


sendika yönetimine «uyarı mektubu» 


«Son Başkanlar Kurulu toplantısında Bank-Sen ile eylem birliğini 


savunan sendika yönetiminin, ” uyarı mektubuna” karşı nasıl bir 


YSE 4. Bölgedeki işçi çıkartmalarını, Bölge Çalışma 
Müdürlüğü haksız buldu 


ANTALYA(ÖZEL) 

Antalya Bölge Çalışma Müdürlüğü bir süre 

önce YSE Å. Bölgeden atılan işçilerin atılmasını 

yasalara aykırı buldu. Bundan bir süre önce 

YSE 4. Bölge ve İl Müdürlüğünde 60'ın üzerinde 

kadrolu işçi, yeni atanan Genel Müdürün kendisi göreve başlamadan önce yapılan sınavları iptal etmesi üzerine işten atılmıştı. 

YSE Bölge Müdürü Atilla Gürol işten çıkardığı işçilerin yerine MHP'lileri dolduruyor ve işten atılan işçileri binaya sokmuyor. Bölge Çalışma Müdürlüğünün kararından sonra bir açıklama yapan işçiler "Hakkımızı vermeyenlerden mahkeme önünde hesap soracağız. dediler. 

Öte yandan Bölge Müdürü Atilla Gürol MHP' lileri işe almasına karşı çıkan bazı AP ileri gelenlerini "Ben bir kaç tane MHP'liyi kendime özel koruyucu olarak aldım' diyerek atlatıyor. AP'lilerin "Sizi korumak için polis yok mu?" şeklindeki sorusuna karşılık Gürol'un “Polise güvenmiyorum" cevabını verdiği belirtiliyor. 

BÖLGE MÜDÜRÜ 50 YAŞINDAKİ BEKÇİYİ DÖVD ü Atilla Gürol'un göreve başyerinde huzursuzluk ve baskıların arttığı bildiriliyor. Öğrenildiğine göre Gürol son olarak emekliliğine üç ay kalan 50-55 yaşlarındaki bekçi Resul Kamacı'ya ve dinamit deposu bekçisini kendisi kıyasıya dövdü. Bu tür baskılar işçiler arasında huzursuzluğu gittikçe artırıyor. 


Coşkun ve sürekli alkışlarla Kongrede selamlanan İstanbul İl Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri. 


TiKP iL KONGRELE 


Rİ 


çelerde, 


TİKP 


di 


İstanbul İl konuşan Parti Başkanı Doğu Perin çek, Rusya'nın Afganistan'ı işgaline ses çıkarmayanların millete ihanet ettiklerini belirtti 

Sonuçları gazetemize ulaşan İstanbul, Ankara, Adana, ve İzmir'in ll Yönetim Kurulları şöyle belirlen 


PİKP Başkanı Doğu Perinçek her birini ayrı ayrı tebrik ederek başarılar diledi. 


TAMAMLANDI 


TİKP'nin örgütlü bulunduğu il 


kongreleri geçtiğimiz 


hafta, sonunda yapıldı. Kongreler- de TİKP Merkez Komitesinin hazırladığı Rapor Taslağı tartışıldı, il raporları görüşülerek oy birliğiyle ka bul edildi 


Kongresinde 


Istanbul; M.Halim Spatar, Daşar Karadağ, Hasan Bayık, Hüseyin Ka ranlık, Turan Özlü, Necmi Demir, Şahin Çömez 


tutum takınacağı ilgiyle bekleniyor 


ANKARA (ÖZEL) 


yönetiminin TKP nin güdümündeki Bank-Sen ile eylem birliğine girmek istemesine karşı Tez Büro-İş tabanında tepkiler giderek artıyor. 


Ankara'da SSK Merkez Atölyeler Müdürlügünde, Koop Genel Müdürlüğünde, Fruko-Tamek işyerinde, İmar İs- 


kan Bakanlığında Tüm Müstahsiller Birliğinde 


ve Tümaş'ta çalışan Tez Büro-İş üyeleri aralarında imza toplayarak sendika yönetimine üç maddelik bir "uyarı mektubu"'verdiler, Tez Büro-İş üyesi işçiler TKP ile yapılan eylem birliğine karşı çıkıyor, sendikanın Afganistan işgaline karşı sessiz kalmasını kınıyor ve işçi atılmalarına karşı yönetimin tabanla birleşerek mücadele etmesini istiyorlar, 


11 Ocak 1980 tarih- | 


li \ ve sonunda adı geçen işyerlerinden işçilerin imzasını taşıyan “uyarı mektubu''nda şu görüşlere yor veriliyor: 


"Tez Büro-İş Sendikası Başkanlığına, 


Bizler çeşitli işyerlerinde çalışan işçi arkadaşlarız, Sendikamızı bazı mesul yı yurtseve moktatlığın bir sayıyoruz. 


1e- 


gereği 


1— Sendikamız son Genel.Kurulundâ, "Sahte TKP'nin denetiminde- ki Bank-Sen'le mücüdeleyi" esas alacağını, ķarara bağladı, Sendikâmız bu konuda geçtiğimiz dönemlerde Kooperatifler Genel Müdürlüğünde, Güney Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinde (Gün. 
kosBirlik), sahte TKP denetimindeki Bank-Sen ile dişe diş mücadele yürüttü, Bu tutumu olumlu 


© TKP güdümündeki Bank-Sen ile 


“eylem birliği”ne gidilmesi, işçilerin ve halkın menfaatlerine aykırıdır, aksine bu sendikanın UDC'yi hedefleyen çizgisi ile mücadele edilmelidir 


© Sendikamız. Afganistan'ın işgaline 


| 

| 

| 

| 

| 

| 
karşı sessiz kalmamalıdır. | Sendika gazetesinde işgali mazur | gösteren yazılara yer verilemez. | Sendikamız cesurca | Afgan halkının yanında | yer almalıdır. | 
| 

| 


© Sendika yönetimi 


“işçi atılmalnrını” karşı tabanla birleşerek mücadele etmelidir 


a SE a E İL 


hizmet ediyordu. 
Sendikamız içinde bu- 


le halkımıza zarar ve ir recek, işçi snafını macedönemde 


lunduğumuz ise sahte TKP'nin denetimindeki Bank-Sen'le "eylem birliği" kararı almış bulunmaktadır, Bizler bu tu.umu şu nedenlerden dolayı doğru bulmuyoruz: 

a) Tank.Sen Türkiye halkınır menfaatlerini savunnıumaktadır. Halkımızı Rusya'nın denetimi- ne sokmak istemektedir, 


b) Sahte TKP geçmişte UDC sloganını atmıştı, Türkiye'de demokrat bütün güçler UDC'yi ellerinin tersiyle itmişti Bugün sahte TKP Bank Sen, Maden-İş, Hür Cam İş, Tekstil sendikaları va sıtası ile "UDC'yi eylem birliği" adı altında haya- ta geçirmek istemekte: 


idi, Genel Kurul kararına 


da uygundu. Daha da önemlisi Türk bağımsızlık mücadelesine 


re halkının 


dir, UDC'nin ne olduğunu son Afganistan işgalinde gördük. Bu neden- 


zam yapıldı 


ödemiş Tekstil 


Fabrikasında sözleşme 


imzalandı 
© işçilerin yıllık ücretlerine 210TL. 


DİSK'e bağlı Tekstil Sendikası bir süre önce zehirlenme olaylarının meydana geldiği Ödemiş Tekstil Fabrikasında 340 işçiyi kapsayan topilusözleşme imzaladı. Sözleşme ile işçilerin üc- 
'retlerine her yıl için 210 lira zam yapıldı. 

Tekstil Sendikası Ege Bölgesi Temsilcisi İsmail Şentürk ayrıca her ay 2 bin lira brüt kira ve aile yardımı, yeni asgari ücre! belirlenmesi halinde yevmiyelere 25 lira zam, bir yıllık işçiye 3 
maaş ikramiye, daha fazla çalışanlar için 15 bin lira yardım, 6 bin lira izin harçlığı, 1 Mayıs'ta 

iki tam yevmiye tutarında ikramiye 45 gün kıdem tazminatı gibi haklar sağlandığını açıkladı 


İZMİR (THA) 


raya götürecek eylem birliği enlayışına karşıyız. 


e) Bank-Sen yönetimi farklı düşüncelerden işçiler temsilcileri işien tlirarak işçilere 'ekmek cezası" verdirt mektedir, Sendika yönetimine muhalefet edenlere karşı, işverenle birlikte işten attırmaktadır. Sendika içi demokrasi yok edilmiştir, Garanti Bankası olayları bunun son örneğidir, 


Karşı 


Yukarıdaki saydığımız nedenlerden dolayı sendikamızın, oBank* yapacağı eylem birliği iş çi sınıfına hizmet etmeyecektir. Bu tutum tecrit çukuruna düşen sahte TKP ye, işçi sınıfı düş manlarına, Türkiye halkının düşmanlarına hizmet edecektir. 


Sendikamızın yetkili kurulları bu tutumunu gözden geçirmelidir. 


2— Sendikamız Rusya'nın Afganistan'ı işgali noktasında sessiz kalmaktadır. Aldığımız haberlere göre de sendikamız gazetesinde Rusya'nın Afganistan'ı işgali "Bin dereden su getirilerek" mazur gösterilmek istenmektedir. Bizler sendikamızı cesur bir şekilde Afganistan halkının yanında tutum almaya çağırıyoruz. 


3— Sendikamız "işçi atılmalarına"” karşı labanla birleşerek mücadele yürütmelidir,” 


Bank-Sen ile giriştiği eylem birliğini son Başkanlar Kurulu toplantısında da savunan Tez Büro-İş Sendikası yönetiminin bu mektuba karşı nasıl bir tutum takımacağı Tez-Büro-İş üyeleri arasında ilgiyle bekleniyor. 


ve İsviçre'de İkamet Eden Türk Vatandaşları Hukuki ve Sosyal 
Derneğinin" kuruluş çalış 


Ekmek-İş Sendikâsı Genel Kurulundan bir görüntü. 


Ekmek-iş Sendikası, — “ Sosyal Demokrat-İş 


Konfederasyonuna katıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Bağımsız Ekmek-İş Sendikasının 7. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz pazar günü Beyazıt Rüya Düğün Salonunda yapıldı. Mustafa Pastırma'nın yeniden 


Genel Başkanlığa ve İbrahim Yanıkoğlu'nun Genel Sekreterliğe seçildiği Ge- 


nel Kurulda Sosyal Demokrat-İş Konfederasyonuna katılma kararı alındı. 


100'ü aşkın delege 


a izlediği Genel Kurulda faaliyet raporunda sendika- 


nın bugüne kadar yürütlüğü çeşitli mücadelelere değinilerek, Tek Gıda-İş yö- 


netimi eleştirildi. İsteabul Belediyesinin fırın işverenlerini denetlemediği 


derasyonuna katılmanın yararlarına değinildi. 


<belirtildi ve bağımsız sendika olmaktan çıkarak Sosyal Demokrat-İş Konfe 


İsviçre'de Türkiyeli işçiler, yeni bir dernek kuruyor 


© Hukuki ve Sosyal Dayanışma Birliği adını taşıyacak olan 


derneğin, mayıs ayında faaliyete geçmesi bekleniyor 


MUSTAFA GENCER 
KDR 
R 


ortalarında Whintertur'du İsviçre Türk Dernekleri Feb BİLDİRİYOR — derasyonunun (İLDE) çağır İsviçre'de çalışan Türk iş- sıyla çok sayıda dernek yön hukuksal sorunla: o neticisinin katıldığı bir topından ilgilenecek o- o lantı yapıldı. Hukuki ve Sos- e Türk Kuruluşları © yal Dayanışma Birliğinin geçici yönetim kurulu, dernek yöneticilerine kuruluş çalışmaları hakkında bilgi verdiler ve sorularını yanıtladılar. 


Dayanışma Birliği 


maları ilerliyor. Aralık ayı 


Toplantıda bir konuşma 


İSTANBUL 9, CU İCRA MEMURLUĞUNDAN 


GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI DOSYA NO: 1978/307 


Fatih, İbrahım Çavuş Mah, Çiçek Bostanı sk,da kain 11 kapı nolu, 371 pafta, 1484 ada, 3 parsel sayılı arsanın 20/200 arsa paylı bodrum kat 1 nolu mesken bir borçtan dolayı hacz edilmiş ve İ.İ.K.nun 133.cü maddesi gereğince peşin para ile satılarak paraya çev rilecektir, 

imar durumu: İst, Bel. İmar Müd.nün 26.2.1979 tarihli ima: planında 1/5000 mikyaslı ve 14,5.964 tasdik tarihli, sur içi bölgeleme imar planında bitişik nizam, 12,50 Mt. bina yüksekliğinde ve tamamı üzerine Yazılı Şartlar dahilinde inşaat yapılabilir. 


Evsalı: Gayrımenkul Millet cad. Başvekil cad. alimermerde Kaygulu sokağı üzerindeki Çiçek Bostanı sokağının birleştiği köşede, kapısının üzerinde Çiçek 
Apt. 11 yazılı kargir apartımandır. Bina 1 bodrum, 1 
Zemin, 3 normal katlıdır. Cephesi badana Sıvadır. 
| nolu danede: Geniş 1 antre, 1 salon, 2 oda, 1 mut 
lak, 1 banyo ve I WC vardır. Binada elektrik ve su mevcuttu: 

Kıymeti; 300.000,00 TL, kıymet taktir edilmiştir. 
Musyyedeye ışlırak edeceklerin satış mahallinde ve Matınde hazır bulunmaları icap eder, Dellaliye resmi, a pulu bedeli, tapu harç ve masrafları İle esti masrafları alıcıya aittir, 


hate dati tby ve 


*Açık gıllırması 22.1, 1980 Salı günü saat 11'den 1140'u kada İstanbul'da 9.cu icra dairesinde İ-İ.K. 
oun 153,cü maddesi gereğince peşin para ile yapılataktır. Arturmu şartnamesi herkesin görebilmesi için 10.1,1980'den itibaren dairedeki özel kartonda açık bulundurulacaktır. Talıplilerden şartname talep edil diginde 500 krş uk posta pulu gönderildiğinde adres lerine bi örneği gönderilecektir, İpotek sahibi alacak Ularla diğer ilgililerin vesirtitak hakkı sahiplerinin hak: idiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı! 
#lerle 15 gün içinde icra dairesine bildirmeler icap eder, Aksi halde hakları tapu siciliyle sabit ol madıkça satış bedelinin paylaşılmasından hariç ka lar , İlan olunur, 


Basın: 189 -0050 


© iTDF yeni derneğin kuruluşunu aktif olarak destekliyor 


yapan geçici yönetim kurulu üyelerinden Dr. Atılay İleri şimdiye dek 700'den fazla ji ye okaydedildiğ belirdi, Toplantıya katılan Türkiye Cumhuriyeti Zürich Başkonsolosu da bir konuşma yaparak böylesine bir kuruluşun İsviçre'de çalışan Türk işçilerine sağlayacağı yararlar- dan söz etti, 

Hukuki ve Sosyal Dayanışma Birliğinin kuruluş çalışmaları 1978 yılına dek uzanıyor, Hukukçu Dr. Avukat Atılay İleri'nin girişimleriyle gündeme gelen bu kururuluşu İsviçre'nin en büyük işçi örgütlerinden İsviçre Türk Dernekleri Federasyonu (İTDF) aktif olarak destekliyor. Görüşlerine başvurduğuruuz İTDF Yönetim Kurulu üyelerinden Nurettin Şaban Can, mayıs ayında yapılacak bir kongre ile kuruluşun resmen faaliyete geçmesinin düşünüldüğünü açıkladı. Zürich Başkonsolosluğu ve Çalışma Ataşeliği Ae kuruluş çalışmaları için olanaklar sağlıyor. Cumartesi günleri ITDF'ye bağlı dernek temsilcileri sıravla konsolosluk binasında Hukuki ve Sosyal Dayanışma Birliğihakkında yurttaşlarımıza bilgi veriyor, üye kaydediyorlar. 
Ayrıca İsviçre radyosunun Türkçe yayınlarında tanıtıcı yayınlar yapılıyor, yurttaşlarımız üye olmaya çağırılyor. 

Birlik İsviçre'de hukuki ve sosyal zorluklarla karşılaşan üyelerine, ücretsiz hukuki danışma, resmi dairelerle yazışma, dava açma, avukat tutma ve mahkeme masraflarını üstlenme, resmi makamlarla ilişkilerde yardımcı olma gibi olanaklar sağlıyor. 


nin seçimine gelmişti. 


İM Yara 


Ankara: Ferit İlsever, Yalçın Savcı, Niyazi Işık, Feyyaz Kurşuncu, Veli Kaymak, Nuri Türkeeş, Mahmut Özdemir. 

İzmir: Oktay Kutlu, Hüsnü Ovacık, Erdinç Ertem, İsmail Zurna, 


Eleştiriler bitmiş, sıra yerı yöneticilerle Genel Kurul delegelerikongre delegeleri oy pusulalarını alarak sıraya girdiler ve yeni yöneticilerini seçmeye koyuldular. Kar tal ilçesi delegelerinden Fikriye Ana oyunu kullanırken. 


Mustafa ön, Apocu katiller tarafından öldürülen oğlu Gazlan tep İl Başkanı Zeki Ön'ün yerini almıştı Parti saflarında Kongreyı selamlayan konuşmasında Rapor Taslağının Bağ- 
-Kur üyeleri ve emeklilerle ilgili eksikliklerine işaret etti, 


Kongre bitmiş, şenliğe geçilmişti. Başarılı bir kongrenin verdiği hi 


de bulundu. 


can davulun her vuruşunda yükse- 


vent Gedizoğlü, Fevzi Polat, Ali jz 


Adana: Hüseyin Bülbül, Mehmet Ulusoy, Ali Yağrı, Rıza Böke, Kemal Demirel, Yusuf Öztaş, Vahdettin Şimşek. 


Hasan Erkılıç. Kongreyi selamladı ve başarı dileklerin- 


lerek katılıyordu. Alkışlar arasında, Bayburt Ekibi, güzel oyunlarını sundu, şenliğe renk kattı, 


TIR kamyonları karaborsadan mazot satiyor 


TRABZON (THA) 


Trabzon Akademisi ara verecek 


ÇAYELİ (AA) 

Çayeli Şöförler Derneği Başkanı Selahattin Ozan yabancı ülkelerder yedek depolara mazot yükleyen TIR kamyonlarının karaborsadan ma zot sattıklarını söyledi. Ozan, litresi 9 lira olduğu halde TIR kamyonlarının ihtiyaç sahiplerine mazotu 30 liradan sattığını bildirdi 

Öte yandan mazot yokluğu nedeniyle PTT seferleri haftada üçe indirildi. Çayeli PTT Mü 


Parasal sıkıntı çeken Trabzon İktisadi ve Tica ri o İlimler Akademisi, yardım edilmediği takdir de öğretime a vermek zorunda kalacak Trab zon Valiliğinden yardım isteyen Akademi 
Pror, Dr. Mehmet Yazıcı, 


dürlüğü yetkilileri mazot yokluğu nedeniyle PTT seferlerinin pazartesi, çarşamba, cuma gün 


leri yapılacağını söylediler. 


halkın Akademiye yar dım elini uzatma. 
di. Akademi Başkanı 


nı iste 


Kotil: «istanbul'a son bir yılda, 50 
yılın toplamı kadar otobüs alındı 


© Kotil, raylı sistemin çok pahalı olması nedeniyle kıtle taşımacılığında otobüse yöneldiklerini açıkladı 


İSTANBUL (THA) İstanbul'un ulaşım sorunu konusunda bir açıklama yapan Belediye Başkanı Aytekin Kotil, son bir yıl içinde İstanbul'a alınan otobüs sayısının 50 yılda alınan otobüs kadar olduğunu belirtti. Kotil açıklamasında raylı sistemin çok pahalı olması nedeniyle kitle Laşımacılıg uda otobüslere yönelmek zorunda kaldıklarını söyledi İstanbul Belediyesi son bir yıl içinde 350'si Macaristan'ın İkarus firması, 255'i Mercedes firması ve 500'ü Magirus firması ile olmak 


üzere 1215 otobüs için yaptı 

Macaristan'dan alınan otobüslerin 80' i körüklü olmak üzere 135'inin daha bu ay içinde gelerek hizmete girmesi gerçeklegnisş olacak, Mercedes firmasından alınan 78 olobüs ile Magırus firmasından alınan 10 otó büs hizmete girdi Magirus ile 10 Mercedes daha hiz inete girmiş olacak 

Kotil'in açıklamasına göre Mer cedes otobüslerin alış fiyatı 3 5 mi) yon lira, Magırusların ise 
200 bin lira 


bağlantı 


Bu ay içinde 20 


» milyon 


... 


öğretime 


isteği üzerine, Vali Ali Rıza Yaradanakul, resmi ve özel kuruluşlara gönderdiği bir genelge ile Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine yardım yapılmasınık, istedi 


Giresun Aksu 
Kasıt Fabrikası tam kapasite ile çalışmaya başladı 


GİRESUN (THA) 
Uzun süreden beri sıkinus çekilen gazete ka gıdı sorunun Jamamen orladan kalkması için Giresün'da bulunan SEKA-AKSU kağıt fabrikası tam kapasite çalışmaya başladı 
Yetkililerin verdiği bilgiye göre üç vardiya halinde çalışacak olan fabiika, günde 240 ton kağıt üzetecek 


KAYIP— Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim Hükümsüzdür. 

Ali ÇAKMAK 


15 Ocak 1980 


Birkaç haftadır bütün dünya borsalarında altın fiyatlarında (olağanüstü artışlar görülüyor. Altının 
bir onsu (yaklaşık 31 
gramı) 650 dolara ulaştı. 
Buna paralel olarak ülkemizde de altının gramı bin lirayı aştı. Daha 1973'de, dolar dalgalanmaya bırakılmadan önce altının onsunun 35 dolar olduğu hatırlanırsa, altın fiyatlarındaki artışın ne boyuta ulaştığı açıkça anlaşılır. 


SAVAŞ 
KORKUSU 


Altın fiyatlarını özellikle gecen hafta içinde en- der görülen bir hizla yükselten nedenler nedir? 
Neden geçen hafta da, daha önce değil? 


Amerikalı iktisatç 


Paul Samuelson, altın fi- 


yatlarındaki artışın dünyadaki altüst, oluşu yansıttığını" yazıyor. 
(Newsweek, 14 Ocak 


1980) Bir Fransz yazar ise, “altına hücumun" geniş kitleleri savaş korkusu sarmasından doğduğunu ifade ediyor. (P. 
Fabra, Le Monde,5 Ocak 
1980) 
Peki insanları savaş 

korkusu içine düşüren gelişmeler nedir? 


İRAN VE 
AFGANISTAN 


Son haftalardaki ''altn paniği'nin başlıca körükleyicisi İran, özel likle de Afganistan'daki gelişmeler4 oldu. Özellikle Batı, Moskova'nın yaydığı "yumuşama" ve 


"“barış"ninnileriyle gevşemiş bir durumdayken, ilk 


önce İran'daki rehineler: meselesi, sonra da Rusların Afganistan'ı işgaliyle şöyle bir silkindi. 

Iran odaylarile ABD nin askeri müdahalede bulunabileceği ve iki süper devletin karşı karşıya gelebileceği konusu tartışılmaya başlandı, Öte yandan Afganistan işgali 


ve Batı petrolünün çıkış * 


kapısı Hürmüz Boğazının tehlikeye girmesi bir üçüncü dünya savaşı òlanağını Bati kamuoyunda gündeme getirdi. Şimdiye kadar "artık savaş çıkamaz" diyen pek çok çevre, artık iki süper devletin kapışabileceğini açık açık söylüyor. 
İnsanlar şöyle düşünüyorlar: ..Geniş çaplı bir savaş yıkıntı getirecektir, Bu yıkıntıda kağıt paralara güvenilemez. Bu yüzden yine eski çağların 


artış sürüyor 


o değerli madenini depolamalı." 


Büyük şirketler ve tasarruf sahipleri geleceği karanlık gördükleri için uzun vadeli yatırımlar yerine daha güvenilir dayanaklar arıyorlar. Altın almanın iki yararı var; Altın, istendiği zaman kolayca satılabi yor ve enflasyon oranı arttıkça değer kazanıyor. 


PETROL 
FİYATLARI 


Son haftalarda aşırı boyutlara erişen altın fiyatları bir süredir yükselme eğilimi gösteriyordu. Bunun bir nedeni de dünya ham petrol fiyatlarındaki artıştı. 


Bazı uzmanlar 45 yıldır 1 ons altının 18-20 varil ham petrol ettiğini 


Frankfurt borsasında altın fiyatlarında küçük bir düşüşü haber alan borsacı altın almaya koşuyor. 


Maden-İş yöneticilerinin 


tutuklanmasına karar verildi 
8 Tutuklanmasına karar verilenler arasında, 
Kemal Türkler ve Bank-Sen Başkanı Metin Denizmen de var 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Maden-İş Sendikası Başkanı Kemal Türkler ve Bank-Sen Sendikası Başkanı n Deniz men'in de arında bu lunduğu 7 kişi dün 1. 
Ordu Askeri Mahkeme since tutuklandı 


İstanbul Çınar yapılan 23, Genel 


Kuru lunda suç işlendiği yo 


lundaki iht 


r üzerine, İs 


tanbul § önetim Sav cıliğinca soruşturma a çılmıştı. Gö 

nan sanıklar í 

rihinde ç mahkemece serbest bırakıldı 


Sıkıyönetim Mahke 


mesinin bu kararına yapilan itiraz üzerine 1. Or du ve Askeri Mahkemesi durumu yeniden inceledi, Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda Maden-İş Genel Başkanı Kemal Türkler, Genel Sekreter Mehmet Karaca, Genel Başkanvekili Bahtiyar Erkul, Genel Başkanvekili Kemal Daysal, Temsilci Necdet Onaran, Bank-Sen Genel Başkanı Metin Denizmen ve Bank-Sen Genel Başkanvekili Abdurrahman Cevat Özhasırcı haklarında. 
tutuklama kararı verildi. 
Sanıkların gıyabında verilen kararın uygulanması 


için İstanbu! Cumhuriyet Savcılığına duyuru ' yapıldı 


Somuncuoğlu MHP hakkında yayın yapan gazetelerin kapatılmasını istedi 


ANKARA (AA) 


MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu, "Cinayet kışkır tıcılığı yapan, hatta öldürülmesi istenen kimsele 


ri ev adresli e hec gösteren bazı gazel ve dergilere karşı te 


alınmasını" istedi. 

Somuncuoğlu, bu für yayınların toplumda ge rilimi artırdığını ve cinayet kışkırtıcılığı yaptığım iddia etti 

Bilindiği gibi MHP da- önce de gazetemizin alılmasinı isteyen de- 


ha ki 


m 


çler vermişti 


Profilo'nun bir kısmı yandı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Profilo o Fabrikasının büro bölümlerinin bulun duğu dört ı binada dün akşan k kon taği nedeniyle bir yangın 


çıktı 


Mevidiyeköy İkinci laşocağı rinde bulunan Profilo Fabrikasının büro hiz metlerinde kullanılan 


Caddesi uze 


dört katlı binada sâat 17.15 sıralarında yangın çıktı, Elektrikli ısıtıkontak yapması weu Çikan yangın kı 

€ Yan 
10 siralanın 
altı alındı 


cıların 


önlendi 


gelen yangında ölen ya da yara lanan olmadı 


nunda meydana 


istanbul Tıp Fakültesinin 


düzenlediği 1. 


öğrenci Bilim 


Kongresi 7-9 Mart tarihlerinde yapılacak 


GENÇLİK SERVİSİ 
STANBUL Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinin düzenlediği 1. 
Öğrenci Bilim Kongresi- 


nin 7-9 Mart 1980 
tarihlerinde yapılacağı bildirildi. 


İstanbul Tıp Fakültesi: nin ilk kez düzenlediği Öğrenci Bilim Kongresi- nin bu tarihlerde Dişhekimliği Fakültesi Konferans salonunda yapılacağı ve Kongrede, "Türkiye' de Bedensel Sakatlık ve Sakatların Psiko-sosyal 


Sorunları" ve "Türkiye' de Sıtma ve Sıtma Mücadelesi"' konulu iki panelin yapılacağı, araştırma, derleme ve serbest bildiri sunmak isteyen öğrencilerin şimdiden başvurdugu bildirildi. Kongrede ayrıca İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üye ve yardımcıları ile öğrencilerin resim, karikatür, veeleştirilerinin sergileneceği, bunun yanısıra ödüllü bir fotoğraf yarışmasınm da yapılacağı duyuruldu. 


Türkiye İşçi Köylü Partisi 


1. OLAĞAN 


KONGRESİ 


(25-26-27 Ocak 1980) 


Türkiye Işçi Köylü Partisi 1. Olağan Genel Kongresi 25, 26, 27 Ocak 1980 günleri Ankara' da yapılacaktır. Genel Kongre çalışmaları 25 ve 


26 Ocak günlerinde Derya sineması 
99.00 ile 20.00 arasında ve 27 Ox! 


saat 


türk Kapalı Spor Salonunda saat 10.00 ile 16.00 
arasında yapılacaktır. Kongre çalışmalarını takiben saat 23 00'e kadar sürecek 1. Genel Kongre Senliği yapılacaktır. Duyurulur 


Gündem 


, Açılış, Istiklal Marşı, 


Atatürk ve devrim şe- 


hitleri için saygı duruşu. 


Genel Kongre Başkan ve Divan Üyelerinin 


seçimi. 


. Merkez Komitesi Raporu üzerine tartışmalar 


ve oylama 


işikliği üzerine tartışınalar ve oy- 


lama. 


Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Merkezi 


“de Carter 


Muzaffer Tunçağ. 


Altın fiyatlarındaki 


© İran ve Afganistan'daki gelişmeler, Batıda savaş korkusuna yol açtı 


© Savaş korkusu altına hücumu körüklüyor 


©Sovyetler, altındaki spekülasyondan büyük bir kâr 


sağlıyor belirtiyorlar. (1 varil: 
159 litre) Petrol fiyatları 
artıkça altına hücum da 
hızlanıyor. (Le Monde, 3 
Ocak 1980) 


Fakat Suudi Arabistan Petrol Bakanı Zeki Yamani aynı görüşte değil. 
Yamani 1971'den bu yana petrol fiyatları yüzde 775 artarken altın 
fiyatlarının yüzde 1000 
arttığını, temmuz-ekim aylarında ise bu oranların petrol için yüzde 40 iken altında yüzde 67 olduğunu ifade ediyor. (Herald Tribune, 18 Ekim 1979) 


"Le Monde" yazarı Fabra'nın sözleri de Yamani'nin görüşünü - destekliyor: "Petrol fiyatındaki hareketleri tayin eden şey altın fiyatındaki oynamalardır." (5 Ocak 
1980) 


DİĞER 
NEDENLER 


Hızla artarak yükselen enflasyon dolayısıyla kagıt paranın sürekli değer kaybetmesi, 


Hükümetlere, özellikle yönetimine duyulan güvensizlik. 


İran'ın Batı bankalanndaki milyarlarca dolarını çekip, altına yatırmak istemesi, altına hücumun diğer etkenleri arasında sayılabilir, 


ARTIŞ 


Rekabetin hakim olduğu piyasada, üreticiler arasındaki rekabet, fiyatları üretim masraflarına yakın bir düzeye getirir. 
Açık artırmayla satılan bir malda ise, istekliler arasındaki rekabet fiyatı önceden o kestirilemeyecek noktalara fırlatır, Atında da bu durum geçerli. 


Bütün - dünyada borsa yetkilileri, "herkes altın alıyor, satan yok" diyorlar. Gerçekten de öyle. 
Dünyada iki büyük üretici var, Sovyetler Birliği ile Güney Afrika. Bu iki ülkenin yaptığı üretim sınırlı, Uygun buldukça altın satıyorlar. Örneğin İngiliz "Times" gazetesi, Sovyetler “irliği'nin altın fiyatlarındaki artıştan büyük bir kâr sağlamak için son birkaç gündür altın satışlanna yeniden başladığını yazıyor. 


Öte yandan, Amerkan Maliyesi ve Uluslarası Para Fonu (IMF) belli zamanlarda açık artırmayla piyasaya külçe altın sürüyorlar. Nitekim, 
3 Ocakta IMF, 250 milyon dolarlık altın sattı. 
Bunun tümünü 3 Batı Alman Bankası satın aldı. 
Fakat satış altına hücumu körükledi. Fiyatlar yükseldi. 


Kaynak Kısıtlı, istek çok, Bir de savaş korkusunun yarattığı panik o- 


lunca fiyatlar çizelgelerini, f 


dışına taşıyor, 


NE OLACAK? 


Uzmanlar altını, spekülatörlerinin, bazı Batı Alman ve İsviçre Bankalarının ve petrol zengini Arapların satın aldıklarını söylüycrlar. 1967'den beri döviz kurlarındaki iniş çıkışlar üzerine spekülasyon yapan çok ulus- 


lu, şirketler ve bankalar, şimdi bu işi altınla yapıyorlar, Öle yandan, Ortadoğu'da çatışma çıkacağından ve bankalardaki paralarının dondurulabiliceğinden Oo çekinen Araplar, altın alıyor. Bunların yanısıra Batı basını, küçük tasarruf sahipleri- 


UNIVERSITE KAPISINDA GELECE 


nin de hızla altın aldığına dikkat çekiyor. Gazeteler krediyle para bulup altın alan kimselerden sözediyor. i 


Bu işin sonu neye varacak? "Altın fiyatlarında önemli düşüşler olması için bir yığın iyi haber 


gerek” diye yazıyor Ingiliz “Daily Telegraph" gazetesi, Amerikan “Newsweek" dergisi ise, 'mevcut siyasi karışıklık devam ettikçe ve insanlar hepsinden değerli gördükleri bir mala sahip olma gereksinimi duydukça spekülatif baskının 


K KUŞKUSU! 


Gençler, bu yıl gene üniversite kapısında sınav heyecanını Yaşayacaklar, 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Özellikle son bir yılda altın fiyatları olağanüstü bir aftış 


gösterdi. 


süreceğini" belirtiyor. Bu yüzden, altının onsunun 
1000 dolara ulaşması olanak dışı görülmüyor. 


Batılı uzmanlar şimdilik bir rahatlama olacağını sanmıyorlarsa da şu hususa dikkat çekiyorlar: Geçmişte hızlı yükseliş- 


ler arkasından ani çö kuşler geldi. Bu durumda, altını hızla elinden çıkaramayan küçük yatırımcılar büyük çöküntüye uğruyor. 1929'da dünya borsaları çöktüğü zaman meydana gelen olay yinelenir mi, bir tahmin yürütebilmek güç. 


'Buyıl üniversiteye 


giriş sınavlarina 
450 bin aday 
katılacak 


@En son başvuru tarihi 28 Ocak 


ANKARA (AA) Üniversitelerarası Seç “me Sınavına başvu rular dün başladı. 13 Haziran ogünü yapılacak seçme sınavına yaklaşık 
150 bin adayın katılması 
bekleniyor. Sınav için başvurular 23 Ocakta sona erecek, Üniversitelerarası Seçme Sınavına katılmak 


ł ANALARIMIZ GENE SIN AV HEYECANI YAŞAYACAK Çocukları sınavda terlerken, analarımız da aynı heyecanı yine yüreklerinde taşıyacaklar. 


isteyen adaylar okullardar. yüz lira karşılığında başvuru kılavuzunu alabilecekler, 

Yurt dışında bulunan adaylar kendilerine en yakın Türkiye Büyükelçiliği öğrenci Müfettişliklerinden döviz karşılığı kılavuz temin edebilecekler. Kıbns'ın Türk kesiminde oturan vaya okuyan adaylar da en yakin lise ve dengi okullardan kılavuz alabilecekler 

Yetkililer, yurt dışında bulunan adayların başvurma belgelerini plastik kap ile birlikte bir zarf içine koyarak, en geç 5 Mart 1980 gününe kadar ÜSYM'ye iadeli-taahhütlü olarâk postalamaları gerektiğini bildirdiler. 

ÜSYM yetkilileri, adayların en fazla 18 okul için tercih yapabileceklerini belirttiler. Sınav 13 
Haziran günü 35 ilde yapılacak. Sınav yapıla: cak iller şunlar: 

Adana, Atyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ , Erzurum, Eski- 
> Gaziantep, Hatay, sparta, Mersin, İstanbul, Izmir, Kars, Kastamonu, Kayseri. Konya, Malatya, Manisa, Muş, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas, Trabzon, Van ve Zonguldak. 


15 Ocak 1980 


Ankara Belediyesinin kültürel çalışmaları 


Erhan Taneri 


(Ank. Bel. Kültür Eğitim Md. Yd.) 


Jeğişen toplum düzenimiz ve halkın eğilimleri paralelinde yerel yönetimlerin fonksiyonları da degişmiştir. Özellikle çağdaş belediyelerde belediyeyi halkın örgütlü gücü olacak bir yapıda düzenleme gereksinimi doğmuştur. Yetki ve görev alanındaki sınırlar içinde belediyeler, halkı savurganlıktan korumaktan,son istirahatgahında rahat ettirmeye kadar uzanan geniş bir görev üstlenmişlerdir. Sağlıksız gelişen kentler ve buralarda yaşayan insanların bu ekonomik gereksinimlerinin yanı sıra sosyal gereksinimleri de çağdaş belediyelerin bir ödevi ol muştur. Çarpık sanayileşmenin sonucu doğan bunalımların birey birey insana yansıması ile oluşan hastalıklı toplum yapıları ve bu bireylerin çıkmazlarına kişisel ve zorbalığa dayanan çözüm aramaları ve bazı örgütlerin bunları tahriki ile ülkemiz her gün yaşlı ana - babaların oluşturduğu bir ağlama duvarı görünümüne gelmiştir. Belediyelerin halkın örgütlü gücü olması ve ürettiği değerlerle bu duru mun düzelmesine katkıda bulunması kaçınılmaz bir insanlık borcu, halkçı belediyelerin ise vazge çemeyecekleri bir uğraştır. 

Bu örgütün elindeki önemli bir silah da sanat ve eğitim çalışmalarıdır., Çalışanı olduğum Ankara Belediyesinde Başkan Dinçer gör.ve başladığı tarihten bu yana kültür ve eğitim alanında anlamlı çalışmaları başlatmıştır. 4 Aralık 1977 tarihinde resmen çalışmasına başlayan Eğitim ve Kültür Mü dürlüğü, Ankara'da yaşayan yurttaşların bu sosyal gereksinimini karşılamak amacına yönelmiştir. Benim müdür yardımcısı olarak görev yaptığım bu müdürlük, amacına ulaşmak için öncelikle örgütsel yapısını kurmuş, daha sonra belediye olanak- 
'arını kullanarak en az masraflarla yapılabilecek işleri üretmeye başlamıştır. Öncelikle eğitim çalışmalarını anlatarak sohbetimize devam edelim, Ankara ülkenin en hızlı kentleşen, daha doğrusu kentleşememiş köylülerin süratle arttığı bir şehirdir. Toprağından koparak başkentte yaşam kavgasını sürdürmek isteyen yurttaşlara kentimiz tam anlamı ile yanıt verememektedir. 

Hizmet sektöründe yer alan Ankara'da bu yurttaşlarımız marjinal sektörde yer alarak yaşamlarını sürdürme uğraşına girmişlerdir. 

Bu yurttaşlarımızı eğiterek kendilerinin Ankara'da geçerli bir beceriye ulaşmaları için çalışma yapmak, böylece kentte gereksinimi duyulan elemanları kentin hizmetine vermek eğitim çalışmalarımızın önemli programıdır. Bunun yanı sıra kentin her köşesinde yaşayan küçüklerimizi, Ankaralı hemşeri duygusu ile bütünleyecek ortak değerler yaratmalarını sağlayacak bir programı daha hazırlamış bulunuyoruz. Eğitim çalışmalarımızda üçüncü hedefimiz de Ankara Belediyesi çalışanlarının mesleki ve sosyal becerilerini artırıcı, onlara yaşadıkları kenti sevdirici ve işlerine yabancılaşmalarını engelleyici bir program uygulamaktır. Şu anda bu andığımız programı uygulamaktayız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğünde başlattığımız çalışmalardan sonra bu kez de Fen İşleri Müdürlüğünde 44 değişik dalda eğitim programına, başlamış bulunuyoruz. Diğer iki programımıza 1980 içinde başlamak niyetindeyiz. 

Kültür Mlanındaki çalışmalarımıza gelince: Ankara Belediyesi olarak çocuğa verdiğimiz önem ülke çapında takdirle karşılanmıştır. Bu da bizim onurumüz olmuştur. Bu alanda yapılan çalışmaların en anlamlılarından biri de Ankara'da yaşayan her çocuğa üç kitap kampanyasıdır. Çocukların topladığı okunmuş gazeteleri değerlendiren belediyemiz, bütçesinden hiç para harcamadan çocuklarımız için devletin başaramadığı bu olayı gerçekleştirmiştir. Bu olay ne yazık ki yeni hükümetin 37 
günlük yöneticileri tarafından engellenmeye çalışıldı. 

Bunun yanı sıra çocuk tiyatromuz Türkiye'deki bir başka çocuk tiyatrosunda olmayan mutluluğa ermiştir. 1979 yılında 30 bin çocuğa oyun izleten tiyatromuz geçen yıl "Davulcu Amca" isimli oyu- 


nu küçük seyırcilere sunmuştur. Bu yıl çocuk ti- - 


yatrosu çalışmalarımızı daha da bilimsel yapmak arzusundayız. 

İnsanın duymaya başladığından bu yana etkin bir iletişim aracı olan müzik bizim de aktif bir silahımızdır. Şu anda iddia ediyorum,Türki; e'nin en bilimsel çalışan hafif müzik orkestrası Ankara Belediyesi Kent Orkestrasıdır. Müzik yolu, ile insanları bütünleştirmeyi, kaynaştırmayı, el ele, barış içinde, sömürüsüz bir dünya yaratmayı amaçlayan orkestramız gene Ankara Belediyesine: hiç bir ma- li külfet yüklemeksizin çalışmasına, daha doğrusu kavgasına devam etmektedir. 1980 yılı içindeki konserlerimiz Türkiye'deki yeni bir oluşumun ortaya konduğu yıl olacaktır orkestramız için. Türkay Altay yönetiminde Kent Orkestrası dinletileri bir bomba gibi gericilerin yüreklerinde patlayacaktır. Bunun yanı sıra oda orkestrası kurma çalışmalarımız ve Türk sanat müziği ile Türk halk müziği alanlarında da çabalarımız yoğunlaşmıştır. Ayrıca her türlü zorluğa karşın sıkı bir disiplin içinde görev yapan bandomuz da Ankaralıların emrindedir, 

Kendi ürettiğimiz değerler kadar kentte yaşayan veya konuk gelmiş olan sanatçıların ürettiği çalışmalar elimizdeki olanaklar oranında Ankaralıların beğenisine sunulmaktadır. Sergi - gösteri şefliğimizin uğraş alanı olan bu konu, kendi açacağımız sergilerle daha da somutlaşacaktır. Gene yeniden düzenlenmekte olan kütüphanemiz okuma ve çalışma salonu ile hizmete girecektir. 30 zabıta karakolunun içinde oluşturacağımız ödünç çocuk kitabı verme servislerimizi 1980 içinde devreye sokacağız. 


mi 


Fikret Otyam'ın sergide yer alan bir ürünü 


Fikret Otyam ve 
Filiz Otyam'ın «Emeğimiz» sergisi, Galeri 
Evrensel de açıldı 


m Sergi, Fikret Otyam ve eşi Filiz Otyam” ın 


resim, kilim, 


yaygı ve fotoğraf ürünlerinden oluşuyor 


Gazeteci-ressam Fikret Otyam ile eşi iç mimar Filiz Otyam'ın resim, fotoğraf ve kilim sergisi Ankara'daki Evrensel Sanat Galerisinde izleyicilere açıldı. “Emeğimiz" adlı sergide, Fikret Otyam'ın otuza yakın yağlı boya yapıtı ve Filiz Otyam'ın curfalık tezgahında dokuduğu kilim ve yaygılarla,her iki sanatçının renkli ve siyah-beyaz fotoğrafları yer alıyor. 

Sergi hakkında bilgi veren Fikret Otyam, eşiyle birlikte yaptikları çalışmaların geleneksel halk sanatının yorumunun meydana getirilmesini amaçladığını bildirdi. 
Galeri Evrenseldeki yapıtlarında Fikret Otyam'ın yağlı boya portre 


ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra fotoğraflarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu insanının görüntüleri yansıtılıyor. 

İç mimar Filiz Otyam'ın curfalık tezgahında dokuduğu kilim ve yaygılarında geleneksel Türk motiilerinin ve yaratıcı unsurların yer aldığı gözleniyor. Genellikle siyah, kırmızı, beyaz, yeşil, sarı, mor, eflatun renklerin etkin olduğu kiilimlerden başka sergide Filiz Otyam'ın yaptığı makromatlar da dikkati çekiyor“ ni 

Serginin, 30 Ocak gecesine kadar başkentli sanatseverlerin beğenisine açık tutulacağı belirtiliyor. 


= 
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"MHP Raporu”nda Türkeş'ten sonra 3. adam 


Emin Bilgiç'in Kültür Bakanlığındaki MAPYAnlıs 


uygulamaları sürüyor 


Mehmet Yeşil 


Kültür Bakanı Tevfik Koraltan ın bugüne kadar kültür ve sanat dünyasının dışında kalmış bir siya setçi olduğu düşünülürse, bu kültüre yabancılıktan bakanlıkta kimlerin istifade ettiğini daha iyi anlayabiliriz. Bu boşluktan fayı rak, bakanlığın kültür pol kimler çiziyor, hangi siyasetler yön veriyor? 

Bakanlığın şimdiye kadar kültür dünyasına girmiş ve kültür politikası belli olan en yetkili kişisi, ırkçılığı devlet raporlarına geçmiş olan Emin Bilgiç'dir. Emin Bilgiç halen Kültür Bakanlığı Müsteşarıdır. Bilgiç, iktidar partisi AP'nin 1970'de MHP hakkında hazırlattı ğı raporda Alpaslan Türkeş'ten sonra 3. sırada yer almakta ve şöyle tanıtılmaktadır 

"Türk Ocağının düzenlediği seri konferansların bir çoğuna Türkçülük, dış Türkler, esir Türklere yapılan mezalim konularında konuşmalar yapmıştır. Turancılık ülküsünün gerçekleşmesi için faaliyet gösterenlerdendir © 

2. MC döneminde ve Kültür Bakanı Müsteşarı olan tescilli MHP'li Emin Bilgiç, aynı dönemde yayınlanan "Milli Kültür" dergisinin ocak sayısında aydınlarımıza saldırarak, son 150 yıllık kültürümüzü “hakiki kültürden saymaya imkan olmadığını" savunuyor 

İşte bu çizgideki Emin Bilgiç, MHP'lileri, oba başkanlarını Kültür Bakanlığına doldurdu. Bir örnek olarak, MC döneminde Xıbrıs' ta Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü, Vakıflar Bankasında ise oba başkanlığı yapmış olan Nurettin Yardımcı'yı bu defa Türkiye'de Eski Eserler ve Müzeler Müdür lüğüne getirmesini gösterebiliriz. 

Emin Bilgiç'in ele aldığı alanlardan biri de Tanıtma ve Yayınlar bölümü oldu. İlk olarak kitapların satışını durdurdu. Matbaada basıma hazır kitapların bazılarını iptal etti, bazılarının da basım miktarını azalttı. 


Vanılma ve Yayınlar Dairesi Başkanı Adnan Binyazar'ı aklık tan sonra yerine, MC döneminde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığından emekli * olan Haydar Diriöz'ü getirdi. Diriöz 


niçin geldiği ve gittiği belli olma- dan bir hafta sonra görevden ayrıldı. Bu defa Melin Haser Tanıtma ve Yayınlar Dairesi Başkanı oldu. 
Bu sayın bayanın, Milli Eğitim Bakanlığında raportör olarak çalişirken, Başbuğ Türkeş'in resmi ni masasından eksik etmediği söyleniyor. 


Bakanlıkta ilk eser olarak, "Kırk Hadis" kitabı ivedilikle bastırılarak (o yılbaşına yetiştirildi 
1500 adet basılan kitap, bakanın 
ve müsteşarın yakın çevresine hediy» olarak gönderildi. 

Bu arada tutucu olarak bilinen "Hisar" dergisi, aralık ayında yayın hayatına son vereceğini üzüntüyle açıklamıştı. Daha sonra "'Hisar” yazarları Kültür Bakanlığına dostlarının geldiğini görünce, yeni hükümeti sevinçle selamladı. Arkasından bu derginin yönetici ve yazarlarından Mehmet Kaplan Kültür Bakanlığı idanışma Kurulu üyesi oldu 

Yayınlardaki önemli bir başka değişiklik de eski hükümet döneminde üç ayda bir yayınlanan "Çeviri" dergisinin yayın hayatına son verilmesi. Yerine MC döneminde dört sayı çıkan "Dünya Edebiyatından Seçmeler"! dergisinin 5. sayısının hazırlıklarına başlandı. Ayrıca, "Ulusal Kültür'' dergisinin yayını durdurularak, verini MC döneminde 11'inci sayısına kadar yayınlanan "Milli Kültür" dergisi aldı. "Ulusal Kültür” dergisinin Atatürk'e ayrılan 6. sayısı ise, çok az miktarda dağıtılarak okunması engellendi. 

Şimdi sayın hükümet yetkililerinden soruyoruz: Partinizin 1970' de hazırlattığı MHP Raporunda Türkeş'ten sonra 3. adam olarak yer alan Emin Bilgiç'in Kültür Ba- 


kanlığında hakim kıldığı MHP yanlısı uyguiamaları onaylıyor musunuz? 


Gm mmm eğ eml mma Zi 


mümkün... 


Basketbol Milli Takımlarımız 


A Milli Takımı Baturalp ile Siyavuş'un çalıştırması düşünülüyor ama Önder Seden'in getirilmesi de 


Forma skandalının 


suçlusu kim? 


Yağızatlı, Futbol! Federasyonu, © Erhan Önal ve Tevfik Birkan'ın 


olavın içinde görüldüğünü söyledi KENAN NACIK 

Forma skandalına suçlu aranıyor... Suçlu kim? 
Şimdiye kadar neler yapıldı?... Bütün bunların tek tek spor kamuoyuna açıxlanması ve hesabının verilmesi 


bekleniyor. N ve 
Puma ve Adidas şirketlerinin Milli Takımımızın formasınareklam alması için rüşvet teklifinde bulun- 


antrenör bekliyor 


Basketbol Federasyonu Milli Takım antrenörleri konusunda henüz bir görev bölümü yapamadığı gibi, kimi hangi göreve getireceği konusunda da bir türlü seçim yapamıyor. Bu konuda eski basketbolculardan oluşturulan Teknik Danışma Kurulu- 


nun görüşü alınacağı belirtilirken, Teknik Danışma Kurulu üyeleri de, Milli Takım antrenörlerini belirlemekten çok yetkilerinin ne olduğu konusunu öğrenmek istiyorlar, 

Teknik Danışma Kurulundaki eski basketbolcular, Milli Takım antrenörlerinin yanı sira kadrolara alınacak oyuncuları da belirlemek ve her türlü çalışmaların or ganizasyonunu yapmak konusunda geniş yetkiler isterlerken, A Milli Takımın başına eski Milli Takım çalıştırıcılarından Mehmet Baturalp ile Aydan Siyavuş'un beraber getirilmesi o düşünülüyor. 
Ancak Federasyon yetkilileri Eczacıbaşı Antrenörü Aydan Siyavuş'u Mehmet Baturalp'in Teknik Direktörlüğü altında antrenör olarak çalışmaya razı etmek konusunda güçlük çekiyorlar. 
Mehmet Baturalp, kendisi teknik direktör olduğu takdirde Aydan Siyavuş'un (o antrenörlüğüne ses çıkarmıyor. Ancak Aydan Siyavuş, A Milli Takımı yalnız başına çalıştırmak ya da teknik direktör olarak görev almak istiyor. 


Basketbol Federasyonu Aydan Siyavuş'u razı etmeye çalışıyor ama Siyavuş'un, Baturalp'in teknik direktörlüğü altında çalışmayı kabul etmemesi halinde bu göre ve Genç Milli Takım Anirenörü önder Seden getirilecek, 10 yıldır 'Yıl-- dız ve Genç Milli Takımlarımızı Avrupa maçlarına hazırlayan ilk FİBA lisanslı antrenörümüz Ön der Seden bu konuda he nüz kararsız, Genç Milli Takımı 2 yıl önce Avru pa şampiyonu yapan Ön der Seden'in A Milli Ta kımın başına getirilmesi halinde yardımcı antrenör olarak yine Karşıyaka Antrenörü Atakan Karakaplan ile beraber çalışmak isteyeceği sanılıyor. Önümüzdeki gün lerin Federasyon açısından A ve Genç Milli Takım antrenörlerini belirlemek konusunda oldukça yoğun geçmesi bekleniyor. 


ung 


Hayecan arttı 
Şampiyon kim olacak? 


Eczacıbaşı'nın Efes Pilsen'i yenerek yenilmezlik ünvanına son vermesi ile ligin heyecanı arttı. Şampiyonluk konusunda otoriteler 6 takımın da şanslı olduğunu söylüyorlar. Efes maçını kazanmakla Eczacıbaşı şampiyonluk yarışımdan kopmadı ama Efes için tehlike çanları çalıyor. Faruk Akagün'ün istifası ile yardımcı antrenöre kalan Efes Pilsen'in Eczacıbaşı maçında disiplinden uzak bir oyun sergilediği gözden kaçmadı. 

Eczacıbaşı - Efes Pilsen o karşılaşması şampiyonluk için önem taşıyordu ve tribünler tıklım tıklum doluydu. Ama her iki takım da seyircilerin kendilerini seyretmeye geldiklerini zannetmesin. Çünkü tribünlerin dolmasına neden, şampiyonluğun diğer iddialı ekibi Beşiktaştı, Siyah-beyazlı taraftarlar takımlarının maçı olmasa bile, şampiyonlukta id diğer ekiplerin maçlarını yakından izliyorlar. Hatta Eczacıbaşılı bir basketbolcunun seyirci konusunda söylediği sözler hayli ilginçti, Şöyle diyordu genç basketbolcu; "Böyle seyircim olsun, isterse 30 milyon borcum olsun. 

Efes Pilsenin "czacıba- 


İSTANBUL (ÖZEL) 


ması ve Milli Takımın Adidas reklamlı formalarla Almanya maçına çıkması sporumuzun kanayan yaralarından birini daha ön plana çıkardı... 

Eski federasyon başkanları yaptıkları açıkla- 


Antrenör adayları (üstte) s Mehmet Baturalp (altta) malarda fon skandalı Aydan Siyavuş görülüyo: ve rüşvet teklifini doğruar ladılar. Bu açıklamalar 


Cihat Üskan müessese kulüplerinden yardım bekliyor 


İSTANBUL(ÖZEL) 

18 aylık ayrılıktan 
sonra yeniden Jüdo ve 'Taekwando Federasyonu Başkanlığına gelen Cihat Uskan, bu branşın gelişimini sağlamak ve hızlandırmak için müessese kulüplerinden yardım bekliyor. Federasyon Başkanı Cihat Uskan müessese kulüplerinin sporda büyük etken hali- 


ne geldiklerini belirterek şunları Söyledi: Maddi olanaklar amatörlüğü 


bozmamak koşuluyla önemli faktördür. Bu nedenle müessese kulüpleri ile temasa geçerek faaliyetlerinde Judo ve Taekwando'ya da yer vermelerini isteyeceğiz. 16-17 şubat tarihleri arasında düzenleyeceğimiz. Müesseselerarası Teşvik 'Turnuvası ile bu sporu müesseselere de sevdirmeye çalışacağız. 


Masa Tenisi 
Milli Takımımız kampa girdi 


Avrupa 1. Ligi 5 karşılaşmasını 17 Ocak günü İtalya ile yapacak o- 


lan Masa Tenisi Milli Takımımız İstanbul'da kampa girdi. 


Milli Takımımız Vasil Aleksandiridis, Oktay Çimen, İsmail Hakkı Özçelik, Kadriye Poyraz oğlu, Selda Doğan ve Demet Candemir'den oluşuyör 

Masa 'Tenisi Federasyonu Başkanı Danyal Çiper sporcuların bölgelerin- den çalışarak kampa 
katıldıklarını belirtti ve 3 
günlük bu kanpın masa tenisçilerin son durumlarını gözlemek açısından önemli olduğunu söyledi. Çiper, Akdeniz Oyunlarında yendiğimizi, ancak bu maç için kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını söyledi. Karşılaşma perşembe günü saat 18.00'de Anadolu Spor Sitesinde oynanacak. 


Eczacıbaşı-Efes Pilsen maçında tribünleri seyirciler doldurdu. 


şına yemimesi ile bu hafta oynanacak olan Karşıyaka-Efes Pilsen ve TOFAŞ SAS Yenişehir İ.B. karşılaşmalarının önemi bir kat daha artı, Puan o sıralamasın- da önemli değişiklikler yapması beklenen bu karşılaşmalarla Deplasmanlı Basketbol Liginin ilk yarısı da geride kalacak, 


Eczacıbaşılı basketçiler Efes Pilsen galibiyetini birbirlerine Sarılarak kutladılar. 


İtalya'yıf 


Judo vs Tekvando Federasvonu Baskanı Cihat Uskan j 


üzerine Beden Terbiyesi Genel Müdür Yardımcısı Tolga Yağızatlı bir süre önce soruşturma açıldığını söyledi. Ancak soruşturma gizli bir şekilde 


yürütülüyor. 
Yağızatlı yaptığı son açıklamada Futbol Fe- 


derasyonu Tevfik Birkan' ın ve Erhan Önal'ın olavn içinde olduğunu an; cak hiç bir önyargı taşımadıklarını söyledi. 

Yağızatlı forma skandalı soruşturması ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: 

"Basınımızda yer alan bir ihbar vardır. Bu ihbarın geçerliliği üzerine soruşturma açılmış durumdadır. Bu safhada soruşturuyoruz. Sonunda gereken yapılacaktır. 

Futbol Federasyonu, Erhan Önal ve Tevfik Birkan'ın isimleri olayın içinde görülüyor. Ama biz önyargılı davranmıyoruz. Soruşturma sonucunu bekliyoruz. O nedenle bu isimler sorumludur diyemem." 


Avrupa Kupası final grubundaki 2. maçımız 


Eczacıbaşı -Emerson Varese 


E czacıbaşının güçlü rakibi Emerson Varese Mistanbul” daki basketbol maçları 


bu hafta cuma ve cumartesi günleri oynanacak 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türkiye Deplasmanlı Basketbol Liginin bu hafta İstanbul'da oynanması gereken karşılaşmaları Spor ve Sergi Sarayındaki toplantılar nedeni ile cuma ve cumartesi günleri oynanacak, İstanbul'daki maçların yeni programı şöyle: 
18 OCAK CUMA: 


16.00 Rin - Şekerspor, 17,30 Beşiktaş - DSİ Spor, 
19 OCAK COMARES] 

14.30 Eczacıbaşı - DSİ Spor, 16.00 


Fenerbahçe - Sekersnor 


GALATASARAY ÖZEL MAÇTA TARSUS'U 3-0 YENDİ 


TARSUS 

Ligin devre arasında olmasından yararlanarak önceki gün İbrahim'in jübilesi için Mersin İdmanyurdu ile oynayan Galatasaray dün de Tarsus İdmanyurdu ile oynadı ve müsabakadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın gollerini 
21. dakikada Erdoğan ile 8. ve 35.dakikalarda Cüneyt attılar. 


gunu 


HAFLANIN GORÜNÜŞÜ 


mizde 


Haftanın maçı: Eczacıbaşı - Efes Pilsen, rinde 


Haftanın takımı: Eczacıbası ; 


Haftarfın oyuncusu: Erman (Beşiktaş) Haftanın karması: Erman (Beşiktaş), Halil (Fenerbahçe), Behçet (Şekerspor), Remzi (Taçspor), Melih (Eczacıbaşı)... 

Haftanın hakemleri: Hüsamettin Topuzoğlu- 


ömer Ozan (Şekerspor - DSİ Spor)... 
BARLAR LK 


1. LİGDE PUAN DURUMU 


yarısı, 


TAKIMLAR O GBMA İp 
Efes Plisen 1211 11030 81534 

Karşıyaka 1210— 21042 92932 

Beşiktaş 12 10— 21028 88932 

Yenişehir İ.B. 12 9— 31026 87330 

TOFAŞSAS 11 8— 3 852 791 27 hattin 
Eczacıbaşı 1ı 8— 3 942 744 27 

DSİ Spor 11 6— 5 906 902 23 

Şekerspor 11 5— 6 759 82821 

Taçspor 12 4— 8 947102720 

Fenerbahçe 12 3— 9 776 914 18 

Ziraat FSK 12 2— 10 809 925 16 

Galatasaray 11 2— 9 809 922 15 

Kolejliler 11 2— 9 704 900 15 

iTO 12 1— 11 8831054 14 kalıyor. 


İSTANBUL (ÖZEL) Eczacıbaşı Basketbol kımı Avrupa Kupası Final Grubundaki ikinci maçını bu akşam İtalya' nın Enerson Varese takımı ile oynayacak, Saat 18.00'de Spor ve Sergi Sa rayında başlayacak olan karşılaşmanın favorisi Emerson Varese.Eczacıbaşı'- nın Amerikalı oyuncusu Haigler'in de yer alacağı bu karşılaşmada çekişmeli bir mücadele ortaya koyması bekleniyor. 


Ciddi bir hikaye 

Bu kez »r hikaye anlatacağız. Ama aklmıza, hoşça vakit geçirmek için hikaye anlatacağımız gelmesin. 
Aksine geçen yıl 27 Ocak - tarihleri arasında yaşanan ciddi bir hikaye bu, Ancak bu hikayeyi anlatan Genel-iş'lihentbolcu kızımız, güvenliği açısından açıklanmasını istemediği için adını belirtmeyeceğiz, Onun ağzından hikaye şöyle: 

"Selahattin Morkal'ın yurt dışına çıkış hakkı yoktu. 
da ilgisi yoktu ama kız hentbol takımını yurt dışına götürmek, dola-Yısı ile kendisi yurt dışına çıkmak için Almanya'dan maç teklifi oldu- söyledi. 
dik. Hemen kafile yaptı. Kafilede karısını sporcu, Genel-İş Sendikası Başkanı Cemal Alkan'ın oğlu Cengiz Alkan'ı malzemeci ve arkadaşı Zeki beyi de yönetici olarak gösterdi. Ancak takımı dışarıdan davet ettirdiği için kimse döviz alamadı ve tabii herkes karaborsadan döviz topladı. 

“Sonra çıkmışken bir de İtalya ya gidelim dedi. Önce İtalya'ya gitük. Orada herkes kendi masrafını karşıladı. 
gün için 11 biner liret harçadık, Parası olmayan arkadaşlara Muhlis bey ve biz yardım İstanbul'dan poğaça ve zeytin, peyniri yerken Selahattin Morkal, le lokantaya yememek , üzere doyuruyordu. 

"Daha sonra Almanya'ya gitmek için trene bineceğimizi söyledi ve biz- den toplam 23 bin liret tren parası topladı. Münih'ten Eislingen'e gittiğizleri kız sporcuların evlefir ettiler, Orada kaldığımız 
10 gün içinde 9 maç oynadık ama Selahattin Morkal bizimle ilgilenmediği gibi maçlarımıza bile gelmiyordu. Sürekli alışverişe çıkıp valizine doldurmakla meşguldü. Bize Almanların önünde yordu. Yani rezalet ve sefalet dolu bir enik geçirdik. Hatta daha sonra 


16 Şubat 


Üstelik takımla 


Tabü hepimiz sevin- 


Trieste ve Milano'daki 4 
ettik, Bizler orada götürdüğümüz kuru karısı ve Zeki bey- 


gidip tavuktan aşağı tıka basa karnını 


eşya 


devamlı bağırıp çağırı- 


W olfgang başkanlığındaki sporcuların burada ağırlanmadıkları için üzüntülerini belirtip birkaç gün sonra geri döndüler." 

Burada bitiriyor o seyahate bizzat katılan sporcumuz. İşte yine yurt dışına çıkış hakkı olmayan avnı Sela-Morkal yeniden Almınva'ya götürecekmiş. 


şimdi  Genekİş'i 


Hem de Genel-Iş temmuz ayında dagıldığı ve şu anda sadece 4 oyuncusu olduğu halde. 
sadece naklettik. Takdiri spor camiamıza, kararı da spor yetkilililerimize 


Biz geçen yılki olayı 


mar 


Kınayarlar... 


(Bastarafı 1. savfada) yet gazetesi yazarı) 

Uğur Mumcu (Cumhuriyet gazetesi yazarı), 

Oktay Kurtböke (Türkiye Gazeteciler Sendikasi Genel Başkanı ve Cumhuriyet gazetesi yazarı), 

Murat Belge (Demokrat gazetesi yazarı) 

Doç. Doğu Erbil (SBF öğretim üyesi ve Demokrat gazetesi yazarı) 

Orhan Birgit (CHP İstanbul Milletvekili) 

Mehmet Sönmez 
(CHP Hatay Senatörü) 

Şinasi Osma YAP İzmir Milletvekili) 

Halil Karaatlı 
Bursa Milletvekili), 

İskan Azizoğlu (CHP Diyarbakır Milletvekili) 

Şerafettin Elçi (Mardin Bağımsız Milletvekili) 

Nizamettin Çoban 
(CHP Kütahya Milletvekili) 

Semih Eryıldız (CHP Ankara Milletvekili) 

Hilmi İşgüzar (Sinop Bağımsız Milletvekili) 

Metin Toker (Kontenjan senatörü ve Hürriyet gazetesi yazarı) 

Ali Nejat ölçen (CHP İstanbul Milletvekili) 

Ahmet Melik (CHP Milletvekili), 

Ayhan Altuğ (CHP İstanbul Milletvekili) 

Mucip Ataklı (Tabii Senatör) 

Selahattin Özgür (Tabii Senatör) 

Kadri Kaplan (Tabii Senatör) 

Haydar o Tunçkanat (Tabii Senatör) 

Muhsin Batur (CHP Kontenjan Senatörü) 

ömer Dedeoğlu (CHP 
Tokat Milletvekili) 

Burhan Garip; Şavlı 
(CHP Muş Milletvekili) 

İlhan Ersoy (AP Kütahya Milletvekili) 

Recai Kutan (MSP Ge-Başkan yardımcısı) 

Erkin Topkaya (CHP 

Manisa Milletvekili), 

Zeki Eroğlu (CHP İstanbul Milletvekili), 

Selami Gürgüç (CHP 
Aydın Milletvekili), 

Haan Güven (CHP 
Trabzon Milletvekili), 

İsmet Sezgin (Maliye Bakanı), 

Hayrettin Erkmen (Dışişleri Bakanı), 

Talat Asal (Gençlik ve Spor Bakanı), 

Turgut Artaç (CHP 
Kars Milletvekili), 

Yılmaz Alpaslan (CHP Tekirdağ Milletvekili), 

Adnan Keskin (CHP Denizli Milletvekili), 

Çağlayan Ege (CHP İstanbul Milletvekili), 

Attilla Şav (eski bakanlardan) 


Onur Kumbasacıbaşı (Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Başkani), 


‘Türk-İş Icra Kurulu İsmail Topkar (Türk- 
İş 1. Bölge Temsilcisi), Şükrü Özbayrak (Dev-Maden-İş Genel Başkanı) Ziya Hepbir (Sosyal Demokrat-İş Konfederasyonu Genel Başkanı), Hüseyin Pala (Türkiye Genel-İş Genel Başranı), Mehmet Mıhlacı (Gı- 


CAP 


nel 


TRT 1 


05,00 Açılış, Program ve Kısa Haberler. 
E-gi Kervanı 
Günaydın 
HABERLER 
Sabahtan Sabaha 
İz Bırakanlar 
Arkası Yarın 

Okul Radyosu 
Öğle Üzeri 
HABERLER 

Bir Bestecimiz Var 


05.05 
06.30 
07.30 
07.40 
09.20 
10.01 
11.05 
12.10 
13.00 
14.32 


TRT 2 


08.00 
08.02 
09.00 
09.30 
10.30 


Açılış ve Program 
Gün Başlıyor 
Olayların İçinden 
Sabah Konseri Geleneklerimiz-Göreneklerimiz 

İş İşten Geçmeden Türkülerimizin Dünü Bugünü 
HABERLER 
Olayların İçinden 


11.30 
12.45 


13.00 
13,30 


7 
TAT 3 
07.00 
07,02 
08,00 
09.00 
10.30 
11.00 
12.00 
12.03 
12.06 
12.09 


Açılış ve Program 
Güne Başlarken 
Sabah Konseri 
Türkçe Haberler Ülkelerin Müzikleri Öğleye Doğru 
Türkçe Haberler İngilizce Habeile Fransızca Haberler 
Sizin İçin 
Seçtiklerimiz 


13.00 Konser Saati 


da-İş Sendikası İstanbul Şube sekreteri), 

© Mustafa Başoğlu (Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı), 

Hadi İlbaş (Köy-Koop Yönetim Kurulu üyesi), 

Mehmet Akif İnan 
(Yeni Devir gazetesi) 

Rauf İnan (Yazar), 

Ahmet Albay (CHP Adana İl Başkanı), 

Ünal Öncer (CHP İzmir İl Gençlik Kolları eski başkanı), 

Maden Federasyonu, 

Mersin Çimse-İş Sendikası Şube Başkanı 

Mersin Türkiye Genel- 
İş Sendikası Şube Başkani, 

Mersin Basın-İş Sendikası Şube Başkanı, 

Mersin Tüm Döküm-İş Sendikası Şube Başkanı, 

Mersin TEKSİF Sendikası Şube Başkanı, 


Mersin Likat-İş Şube Başkanı, 

Memurlar Demeği (Mem-Der), 

Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonu (DGBF), 

Milli Türk Talebe Birliğ (MTTB), 


Türkiye Genel-İş, Banksif Federasyonu, Devrimci Bank-Sen, Tümad-Der, 

Tek Gıda-İş Sendikası, 

Devrimci Gençlik Birliği (DGB), 

Devrimci Liseliler Birliği (DLB), 

Tümad-Der, 

Gazanfer Bilge (Eski olimpiyat şampiyonu, güreşçi), 

İsmet Atlı (eski güreşçi), 

Ertuğrul Dilek (Ulus lararası futbol hakemi), 

Hasan İbiş (Çimse-İş Sendikası İstanbul Şube sekreteri), 

Emin Değer (avukat), 

Adnan Binyazar (yazar), 

Orman Mühendisleri 
Odası Genel Merkezi, 

Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi, 

Fizik Mühendisleri Odası Genel Merkezi, 

Metalurji “Mühendisleri Odası Genel Merkezi, 

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 

Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 

Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi, 

Tüm Demokratik Teknik Elemanlar Derneği (Des-Tek), 

Çağdaş Mühendis ve Mimarlar Derneği, 


Destekleyenler... 


(Baştarafı 1. sayfada) ikn 


Bank-Sen, 

Genel-Der, 

Töb-Der, Tüted, Genel-Der, Enerji-Der İstanbul Şubeleri, 

Halk-Koop, 

Haber-Der, 

Bank-Der, 

Çırak-Der. 

Gib-Der, 

Kögef 


15.01 Tangolar 
15.15 Biz Yaşlılar 
16.05 Okul Radyosu 
17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 19.00 HABERLER 
20.02 Köy Dağarcığı 20.27 Biz Bize 

22.02 TBMM Saat 
23.00 HABERLER 
00.02 Gece Konseri 
01.00 Program ve Kapanış 


14.00 
16.20 
17.00 
19.00 
1945 
20.00 
21.00 


Türküler Geçidi 
Arkası Yarın 
Anıların Müziği 

Il A4BERLER 
Türküler 
Üniversite Korosu 
Sanat Olayları 


22.45 Türküler, 
23.30 HABERLER 
23.55 Programi've Kapanış 


15.00 
17.00 
17.03 
17.06 
18.00 
19.45 
22.00 
22,03 
22.06 
23,00 
01.00 


Günün Konseri 
Türkçe Haberler İngilizce Haberler Fransızca Haberler Salıdan Salıya 

Saz Eserleri 
Tükçe Haberler 
İngilizce Haberler Fransızca Haberler 
Solo Konseri 
Program ve Kapanış 


Susanlar... 


(Baştarafı 1. sayfada) 

Emil Galip Sandalcı (Demokrat gazetesi yazarı), 

Refik Erduran Milliyet Gazetesi yazarı), 

Deniz Baykal (CHP Antaiya Milletvekili), 

Avni Gürsoy (CHP Genel Yönetim Kurulu üyesi ve Zonguldak Milletvekili), 

Kemal Kayacan (CHP Ankara Milletvekili), 

Reha İzvan (İlerici Kadınlar Derneği eski yöne. 
tim kurulu üyesi), 

İlhan Selçuk (Cumhuriyet gazetesi yazarı), 

Ekrem Acuner (Tabii senatör), 

Suphi Karzman (Tabii Senatör), 

Sami Küçük (Tabii Senatör) 

Teoman Öztürk 
(TMMOB Başkanı) 
TİP 


. e içişleri Bakanı... 
(Baştarafı 1. sayfada) mermi kâçakçılığının anarşi ve terörle sıkı ilişki içinde bulunduğunu, bunların adeta "ikiz kardeş" haline geldiğini söyledi. 

Kaçakçılığın (o önlenmesi amacıyla yeni bir örgütlenmeye gidileceğini bildiren Bakan, anarşi ve terörün "devlet sorunu" haline geldiğini belirtti. 
Gülcügil, yasadışı örgütlerin kamu kuruluşlarına sızan ya da yerleştirilen yandaşları kanalıyla devletin bazı köprü başlarını ele geçirme çabası içinde bulunduklarına da dikkati çekti. 

Bu örgüt militanları- nın kamu kuruluşların- dan tasfiye edileceğini söyleyen İçişleri Bakanı Gülcügil, "Bu kişilerin hem anarşiyi destekleme: lerine hem de devletten maaş almalarına izin vermeyeceğiz" dedi. 

Zararlı ideolojiler ve “dernekçilik" yüzünden yıpranan polis teşkilatı- nın daha güçlü hale getirileceğini ileri süren İçişleri Bakanı, hızla gelişen yeni tip suç ve suçlularla mücadele için güvenlik kuvvetlerinin de yeniden organize edilmesinin zorunlu olduğunu sözlerine ekledi 

Bütçe Karma Komısyonunun saat 14.00'e kadar devam eden çalışmaları sırasında, bütçe tasarısında İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için ayrılan ödeneklerin toplam 5 milyar 138 milyon 402 bin lira artırılması kararlaştırildi. 


Demirel... 


(Baştaratı 1. sayfada) çağrısı uzerine yapılıyor. 
Demirel hükümetinin iş başına geldiğinden bu yana yapılan bu, ikinci toplantıda, ilk toplantı tarihi olan 4 Aralıktan bu yana geçen 40 gün içindeki çalışmalar değerlendirildi. 

Bu arada komutanların mevcut uygulamalarla ilgili değerlendirmelerini dile getirdikleri, ayrıca ihtiyaçlarını ortaya koydukları öğrenildi. Başbakan Demirel'in de bu ihtiyaçları gidermek için hükümetin gerekli çalışmaları yapacağını söylediği öğrenildi 

Toplantıya bazı Devlet Bakanları, Adalet ve İçişleri Bakanları da katıldılar 

10 saat süren toplantıdan sonra Demirel, gazetecilerin sorularını cevapladı. Demirel, "'Devleti yıkmaya kalkanları kahredecek güç, devle 


timizde mevcuttur" dedi. 


TO: 
BEYOĞLU 


Antalya'dan... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


layan Zeybek, "'Bu işgali en fazla kınaması gereken parti CHP'dir. MSP bile her gün işgali protesto e- 
“derken CHP ağzını açıp tek kelime söylemiyor. 
Bizimkiler ancak radyo- da, televizyonda luzumsuz laf ediyorlar. Dünyada herkes işgale karşı 


çıkarken, biz niye karşı çıkmıyoruz 
Ecevit (o işgali (O kmamı- 


yorsa ben onu kınıyorum. Ben elimden gelse, gerillalara yardıma gideceğim. Ama bizim Genel Başkın hanımzade şehir çocukları gibi hareket ediyor. Ecevit Kurtuluş Savaşındaki Halk Partisini yere batırdı." dedi 


Yazarımız... 
(Baştarafı 1. sayfada) 


rımız Lütfü Oflaz'ın arkasından koşarak gelip kolundan yakaladı. Kendisinin Türkeş'in sekiz 


koruma polisinden biri - 


ve adının Kürşat Çiftçi olduğunu söyleyen şahıs, Aydınlık gazetesinde kendisi ve arkadaşı Mehmet Berberoğlu hakkında yayın yapıldığını, bunun hesabının sorulacağını söyledi. Aynı şahıs, “Bütün bunları size yalatacağız" dedikten sonra yazarımızın yanından uzaklaştı. 


Sokak ortasında cereyan eden tehdit olayın- dan sonra Lütfü Oflaz Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına ve Cum huriyet Savcılığına baş vurarak, kendisinin Tür keş'in koruma polisi Kür şat Çiftçi olduğunu söy: leyen bu şahıs hakkında gerekli işlemin yapılmasını istedi. 


ÖMER TANLAK'IN “İTİRAF"INDA ADI GEÇMİŞTİ 


Kürşat Çiftçi'den eski komando Ömer Tanlak'ın gazetemizde bir süre önce yayınlanan "İtiraf'ında söz edilmişti 


Tanlak, “İtiraf"'ın yayın» 


lanmasından önce yaptıgı basın toplantısında Kürşat isimli polisin iki silahla bir gun Abidinpaşa Lisesine geldiğini, okulda Çalışma çıktığini, çalıştında iki kişinin öldüğünü, daha sonra silahları Neemi isimli Etike oturan bir ül kücüye Gevdigmı anlat mişti. Gazeteciler bunun “Çit Tabancalı Kürşal” olarak tanınan ve adı birçok olaya karışan toplum polisi Kürşat olabileceğini söylemişlerdi. 


Gazetemiz, toplum polisi, "Çift Tabancalı Kürşat"'ın Hacettepe'de Nuray Erenler'i öldürdügünün de iddia edildiğini, ayrıca okullardaki çalışmalarda arkadaşı Mehmet Berberoğlu ile, MHP'li komandoların safinda -öğrencilere terör estirdiğini, liseden arkadaşı olan bir genci karakola, yine Mehmet Berberoğlu ile birlikte götürüp dövdükten sonra, gencin karakolda kemeriyle kendileri dövdükleri iddiasıyla mahkemeye verdiklerini açıklamişti. 


KAYIP— Evlendirme cüzdanımızı kaybettik. 
Hükümsüzdür. 


Ali-Aysel GÜRSU 


KAYIP—İETT kartımı 


şebekemi, kaybettim. 
Yenilerini , alacağımdan eskileri hükümsüzdür. 


Kadir KAYA 


2'NCİ İCRA MEMURLUĞU Dosya No: 1979/436 T limat Menkulün Açık Artırma İLANI 


Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, mıktar ve kiymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır. 

Birinci artırma 16/1/1980 günü saat 16 30-16 45'te Okçumusa Cad. 58 Karaköy'de yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 75'ine istekli bulunmadığı takdirde 17/1/1980 günü aynı yer ve saatte 2, artırma Yapılarak en çok fiat verene satılacağı ve satış şartnamenin Icra dosyasından görülebileceği, masrafı verildiği takdirde Şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak İsteyenlerin yukarıda Yazılı dosya numarasıyla icra memurluğuna başvurmaları İlan olunur. 


Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi (Mahiyeti ve ö-Lira Krş, nemli nitelikleri) 40.000 4 Muhtelif Elektrik regla- 
15,000 15 latörü top. Bakır telli 
100 metrelik renkli 

kablo. 


Basın: 179 -0042 


Zeytinburnu'nda 


oturan iki işçi: 


MHP'lilerin tehdidine karşı 


Hüseyin Ak 


HABER MERKEZİ 
Anarşi olaylarının sürüp gittiği Zeytinburnu' nda oturan iki işçi gazetemize başvurarak MEP' liler tarafından tehdit edildiklerini belirttiler ve ilgililerin önlem almasını istediler, Mustafa Ak ve Hüseyin Ak isimli yurttaşlar şunları söylediler 
P, “Biz dana once Zeytinburnunda kahve işletiyorduk. Ancak daha çok ilericilerin ve yurtseverlerin kahvemize gelip gitmesinden dolayı kahvemiz bir kaç kez kursunlandı. Daha büvük o- 


Mustafa Ak 


laylar çıkmasını önlemek için kahveyi devrettik. 
Buna rağmen Zeytinburrunda yoğun bir faaliyet gösteren MHP'li saldırganlar bizi tanıdılar ve sürekli olarak tehdit ediyorlar. 


Bundan bir süre önce bizim evimizin yanında meydana gelen bir olaydan sonra evimizi kuşatarak 'Sizi yaşatmayacağız" diye slogan attılar. Şimdi de bizi yolda gördüklerinde çeşitli şekillerde hâlâ tehdit ediyorlar. İlgilileri uyarıyor ve cangüvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. 


istanbul ve Kayseri'de... 


(Baştarafı 1. sayfada) tinde meydana gelen olaydan sonra, çevrede polis tarafından yapılan aramada, 14 adet boş kovan bulundu. Öldürülen öğretmenin sağ görüşlü olduğu belirtildi. 

Fatih'te ise silahlı 3 
kişi, bir kuyumcu dükkanından yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyası çaldı. Yavuz Selim Caddesinde 18.30 sıralatında meydana gelen soygundan sonra kaçanların aranmasına başlandı. 

Çemberlitaş semtinde ise bir grup korsan gösteri yaparak yola benzin döktü ve yaktı. Bu sırada jandarmaların müdahalesi ile çıkan Oo çatışmada bir er ile bir sivil yaralandı. Göstericilerin Halkın Kurtuluşu grubuna mensup Oldukları öğrenildi. 

KAYSERİ'DE 

Kayseri'de dun sabah meydana gelen iki ayrı vlayda bir bakkal öldürüldü, 1 kişi silahlı saldu: ya uğradı. 

Hasinli oMahatlesinde Lıse Caddesi zerindeki bir bakkal dükkanı dün sabah silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında dükkan sahibi bakkal Nurettin Bozyel aldığı yaralar sonucunda öldü. Silahlı saldırganlar ise olaydan sonra kaçtılar. 

öte yandan dün meydana gelen ikinci olayda ise Yeşil Mahallesinde Ali Hurma isimli bir şahıs otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. 

KONYA'DA 

Konyanın Çumra ilçesinde yayınlanan Çumra' da Çığır gazetesi bir grubun saldırısına uğradı. 
Saldırı sırasında gazete sahibi Aydın Çubukçu taş ve sopalarla yaralandı. Matbaada maddi hasar meydana gelirken olaya karıştıkları öne sürülen 15 kişi yakalandı. 

Öte yandan Konya 
Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri üç ayrı eve yap- 


tıkları baskın sonucu 
145 dinamit lokumu, 25 adet ateşleme 


kapsülü, 225 metre atesleme fitili ele geçirdi.. 
Olaylarla ilgili olarak Hasan Ali Çal, Mustafa Çal ve Osman Biberci yakalandı. 


DİYARBAKIR'DA 
Nebi Gül adındaki bir garson önceki gece işin- den evine giderken kimlikleri belirlenemeyen kişilerin açlığı ateş sonucu öldü. 
İSKENDERUN'DA 
Görev başında öldürülen üç polisin katilleri- nin aranmasıyla ilgili o- 


perasyonlar sırasında çok sayıda silah, patlayıcı madde ele geçirildi. 


Operasyonlarda çok kişi gözaltına alındı. 

AA'nın elde ettiği bilgiye göre, karakol baskınını Oo avdınlatacak önemli ipuçları ele geçirildi. 

GAZİANTEP'TE 

Gaziantep'te başı parçalanarak (o öldürülen bir gencin cesedi bulundu. Düztepe semtindeki bir derenin içinde bu- 


lunan cesedin başına tabanca kabzası ile vurulduğu tespit edildi. Henüz kimliği saptanamayan şahsın 25 yaşlarında olduğu belirtildi. 

Öte yandan dün Gaziantep'te yapılan aramalarda, Nevzat Bahri adlı bir genç çift tabanca ve 
14 mermi ile yakalandı. 
Yakalanan gencin, Devrimci Halkın Birliği grubuna mensup olduğu açık'andı. 


Eskişehir'de... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
2. Şube ekiplerinin Uevat Ataman adlı bir kişiyi şüphe üzerine aramalarıyla üstünde bir tabancanın çıkması ile başlayan operasyon sonucu, Hasan Harmancı, Selim Dündar, Ali İhsan Çivicik ve Kemalettin Şentürk isimli şahıslar da yakalandı. 
Yetkililer, Hayati Sarıoğ - lu alii bir kişinin de aranmasına devam edildigini bildirdiler, 


Sovyetler... 


(Baştaratı 1. sayfada) zade, uluslararası bw mahkeme kurulsa bile, Şah İran'a geri verilme- den rehineleri serbest bırakmayacaklarını açıkladı. 


İran hükümeti ise, ABD'nin İran'a karşı uluslararası alanda Zorla yıcı bazı tedbirler uygulanması yolundaki bazı girişimlerinin öteki ülkelerce desteklenmemesini istedi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin girişimlerini destekleyen hir ülkeyle ilişkilerinin bozulabileceği belirtildi. 

Dışişleri Bakanlığı yaptığı ayrı bir açıklamada da Hürmüz Boğazını ilgilendiren konularda yapılacak tek yanlı girişimlerin ve varılacak anlaşmaların ülkenin hayati çıkarlarına ters düşeceği gerekçesiyle onaylanmayacağı belirtildi. 

Bu arada İran Merkez Bankası Başkanı, İngiltere hükümeti ABD'nin İran' 
a karşı uyguladığı politikaya katılmadığını açıklayıncaya kadar İran'ın Londra para piyasasındaki baskılarını sürdüreceğini söyledi, Başkan Ali Rıza Noberi, Tahran' da düzenlediği basın toplantısında sözkonusu baskının niteliği hakkında bilgi vermedi. 


m a 


Direnişteki... 


(Baştarafı 1. sayfada) ginin teminat altına alın- 


masını istiyorlar. Öte yandan dün sabah işbaşı yapmak için fabrikaya 


gelen Cevizli Tekel işçilerinin yollarının, başını Kurtuluş grubunun çektiği çeşitli sah te solcu gruplar tarafından kesilerek tehdit edildikleri ve fabrikaya sokulmadıkları 


bildiriliyor. 

Sahte solcular ve TKP' liler direnişçi işçilerin işbaşı yapmalarını ön- 


lemek için özellikle Cevizli'de bir terör kampanyası başlattılar. Başını “Kurtuluş'un çektiği bu gruplar, işçilere bundan sonra direnişin işyerine gelmemek şeklinde sürdürüleceğini söylüyorlar. İşbaşına gelen işçileri ise ölümle tehdit ediyorlar ve dövüyorlar, Dün sabah 7.30-8.00 arasında Cevizli Tekel'e gelen bütün belli başlı yolları ke- sen sahte solcular, fabrikaya girecek işçilerin başına kötü şeyler geleceğini, öldürüleceklerini, evlerinin bombalanacağını söylediler. Bu tehditlere reğmen dün sabah Ambalaj Fabrikası işçileri işbaşı yaparak çalıştılar, Sigara Fabrikasından da bir kısım işçinin fabrikaya girdiği görüldü. 


Cumartesi günü 300 
Tekel işçisinin işine son verildiği şeklinde söylentiler dolaşmasına rağmen gerçekte, Cevizli Sigara Fabrikasından 13, Ambalaj Fabrikasından da 44 işçinin işten atıldıkları öğrenildi. Bu arada direniş bahanesiyle işçi kıyımının başlatılmasının, işçiler arasında huzursuzluğa yol açtığı görüldü. İşçiler dün işçi kıyımına derhal son verilmesini istediler. 
Tekel direnişini çıkmaza sürükleyen sahte solcuları işçi kıyımından sorumlu tutan işçiler aynı zamanda Tek Gıda-İş Sendikasının da bu kıyım karşısında sessiz kalan tutumunu elestirdiler. İşçiler Tek Gida-iş' in Tekel direnişini bahane ederek işyerlerinde kendisine karşı olan işçilerin atılmasını kolaylaştıran bir tutum içinde olduğunu belirttiler. 

İşçiler ayrıca Gıda-İş Sendikasının da direnişin ilk gününden itibaren hedefi ve sınırları belirsiz bir siyaset izleyerek 10 bin Tekel işçisini maceraya sürüklemesini eleştirdiler ve Gıda-İş'i bugün varılan nokta- nın başsorumlusu olarak gördüklerini ifade etti- 


ler. Tekel işçileri, Gümrük ve Tekel Bakanının 


çözümü işçi kıyımında gören (o anlayışınin.. - da işyerlerindeki huzursuz- 


luğu şiddetlendirmekten başka bir şeye hizmet etmeyeceğini kaydettiler. Bu arada sahte solcuların Tekel işyerlerinden 
4 bin civarında işçinin atılacağı şeklindeki propagandayı (o voğunlaşt» dıkları görüldü 


«Gerekirse... 


(Baştaratı 1. sayfada) da, "Normal ticaret en iyi durumda bile olsa Sovyet Rusya ile yakın gelecekte eski ticaret ilişkilerinin sürmeyeceğini"' söyledi. 

Beyaz Saray yüksek görevlilerinden biri de yaptığı açıklamada, Afganistan'a Rus müdahalesinden sonra, Carter ın ABD dış politikasın- da özellikle Ortadoğu konusunda önemli bir konuşma yapacağını duyurdu. 

Gözlemciler Carter'ın konuşmasının, 1957'de Başkan Truman tarafından güdülen .e "soğuk savaşa götüren" politikaya benzediğini ifade ediyorlar. 

Öte yandan, Carter, özel bir görüşme sırasında, "Afganistan'ın işgali sürdükce;, Olimpiyatların Moskova'da yapılmasına karşıyım" de- 


di. 

Federal Almanya hükümeti tarafından yapılan bir açıklamada da, AET ülkelerinin, olimpiyatları boykot etmeye karar vermeleri halinde 


buna kalılacakları velirtildi. 

Siyasal gözlemciler, ABD'nin olimpiyatlara 


katılmaması halinde birçok Batılı ülkenin de boykota katılacağını belirtiyorlar. 


Öte yandan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (İOC) Başkanı Killanin "Sunday Press" gazetesine verdiği demeçte Komitenin 1980 Yaz Olimpiyatlarının Moskova'da yapılmasına karar verdiğini ve bu kararını değiştirmeyeceğini belirtti. 


KAYIP— Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim, Hükümsüzdür. 


Ali İhsan BAKLACI 


KAYIP— Nüfus hüviyet cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Tahir SÜRMELİ 


Yol geçen hanı 


(Baştarafı 2. sayfada) müdürlerini işbaşında tutmuşlardır. 
Kadroları olsa, MHP'li Alpaslan Alpaslan bu denli kör gözüm parmağında bir şekilde cezaevinden kaça- 


maz. 


Adam bir hafta önce kaçma girişimi sırasında yakalansın, sonra da 


gerçekten kaçsın... 


Olmaz beyler, olmaz sayın AP'liler... Siz bu akılla anarşinin sonunu dünyada alamazsınız. MHP'nin üçbuçuk desteği için halkın nefretini kazanmış kanlı katilleri cezaevlerinden kaçırır, onları rahat kaçsınlar diye MHP'nin kalesi Yozgat'ın cezaevine gönderir, sonra da defalarca kaçmaya kalkışmış bu adamı elinde tutamazsan, senin anarşiyle mücadele edeceğim demene kargalar bile güler. Nitekim gülüyor da... 


“Alpaslan Alpaslan'ın Yozgat Cezaevinden kaçmasından sorumlu olanlar cezalandırılacak,' demek iyi de, gerekli tedbirleri alıp hiç ka- 


mıydı? 


çırtmasaydınız 


daha iyi olmaz 


Adamın ilk kaçma girişiminden sonra yürüttüğünüz tahkikatlar ne sonuç verdi, kaçmasın diye ne ön- 


lemler aldınız, bir deyiverin bize. 


Yok, değil mi cevabı? 
Ardından, 


televizyonda artık 


bıkkınlık getiren sözleriniz: : "Kim nerede, ne yapmış, bize 


bildiren olmuş da biz bir şey yapmamış mıyız?" 

Size daha ne densin? adam kaçmaya kalkışmış, nasılsa engellenmiş sonra yine kaçmayı başarmış, Adam belirtmiş kaçacağını, Üstelik biz size defalarca, 
MHP lileri koruyan, kollâyan yöneticilerin adlarını vermişiz, ayrıntılı bilgi sunmuşuz. Daha nasıl söylenir insana bir laf? 

Ama, bu ülkede MHP'nin bütün suçları açığa çıkarılacak ve hesabı sorulacaktır, Onlara kol kanat gerenlerin de. 

Hiç kuşkunuz olmasın. 


cezaevlerinde 


Dünya Rusya'yı Afganistan'dan... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bu akşam- ki oturumunda, bağlantısız ülkeler tarafından hazırlanan bir karar tasarısının görüşülerek oylamaya konması bekleniyor. 

Bağlantısız ülkelerce hazırlanan karar tasarısında, daha önce Güvenlik Konseyine sunulan karar tasarısında olduğu gibi, bağımsız ve egemen Afganistan'a karşı girişilen askeri müdahale kınanıyor ve yabancı askerlerin Afgan topraklarından geri çekilmesi istenivor. 

CRİSTOPHER VE 

CARRİNGTON 

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher, Afganistan konusunu görüşecek, NATO Konseyi toplantısına katılmak üzere Avrupa'ya gitti . Christopher ilk olarak Londra'da İngiltere Başbakanı Thatcher ile görüştü. Amerikalı Bakan Yardımcısı, bugünkü NA-TO Konseyi toplantısın- dan sonra Almanya, İtalya ve Fransa'ya gidecek, 

Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesi konusunda görüşmeler yapmak üzere bölge ülkelerine bir geziye çikan İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Crrington' da Suudi Arabistan'a gitti. 

İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington Riyad'da verdiği demeçte, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgaline misilleme olarak bu ülkeye çeşitli tedbirler düşünüldü- günü, ancak askeri bir tedbir sözkonusu olmadığını söyledi. 

Suudi Arabistan yetkililerinin ise Lord Carrington'a Afganistan'daki Sovyet yayılmacılığına karşı ABD'nin elle tutulur önlemler almasını istedikleri, ancak bölge. 
de bir ABD varlığına karşı oldukları bildirildi. 

Ingiltere Dışişleri Bakanı Carrington, Suudi Arabistan'dan sonra Pakistan ve Hindistan'ı ziyaret edecek. Carrington, daha önce de Türkiye ve Umman'a uğramıştı. 


Bu arada Sovyet 
TASS ajansı Carrington, un Ortadoğu gezisini 


eleştirerek, Bakanın bu bölgede "İran aleyhtarı bir görüş yaratmaya" çalıştığını ileri sürdü, Ajans Umman'ın da emperyalist komplolara katıldığını iddialarına ekledi. Carrington, G.Yemen' in Sovyet etkinliğinde ol- 


duğunu belirterek, Sovyet tehlikesine karşı Umman'ın savunmasının güç- 


lendirilmesi gerektiğini söylemişti. 
ABD VE ÇİN 


ABD Savunma Bakanı 
Brown ise Çin'den sonra gittiği Japonya'da Amerika'nın Rusya'ya karşı almayı düşündüğü yaptırımlar konusunda destek aradığı bildiriliyor. 
Sovyetler Birliği'yle güçlü ekonomik bağları olan Japonya'nın çekingen davrandığı belirtiliyor. 

Çin Halk Cumhuriyeti'nden Japonya'ya geçen Brown, Tokya'da Amerikan ABC Televizyonuna verdiği demeçte, Çin-Amerikan stratejik işbirliğinin boyutları konusunda bilgi verdi. 

ABD Savunma Bakanı, Çin Halk Cumhuriyetiyle bazı uluslararası sorunlar karşısında aynı görüşleri paylaştıklarını, dclayısıyla ortak önlemler aldıklarını belirterek, "Yoksa, biz Çin Halk Cumhuriyetiyle müttefik değiliz" dedi. 

ABD Savunma Bakanı Brown, Çin Halk Cumhuriyetiyle Pakistan'a askeri yardımın dışında, bazı ülkelerin yayılma politikaları karşısında yeni bir askeri doktrin geliştirme konusunda işbirliği yapacaklarını da bildirdi. 

Brown, Çin Halk Cumhuriyetine askeri amaçlarla da kullanılabilecek teknoloji transfer edeceklerini de açıkladı. 

Ülkesine hareket etmeden önce Brown, daponya'nın o savunmasını güçlendirmesi gerektiğini söyledi. 

Öte yandan cuma günü Pakistan'a gidecek olan Çin Dışişleri Bakanı Huang Hua'nın, Pakistan yetkilileriyle askeri yardım meselesini görüşeceği sanılıyor. Bilindiği gibi Amerikan Savunma Bæ kanının Çin'i ziyaret sırasında Pakistan'a yardım konusu ele.alınmıştı. 


ARAFAT'IN TUTUMU 
VE TEPKİLER 
* FKÖ Yürütme Komitesi Başkanı Yaser Arafat, bir Japon gazeteciye Afganistan sorununa ilişkin soru sormaması koşuluyla bir mülakat yapabileceğini (o söyledi. 
Arafat'ın Afganistan konusunda bir görüş belirtmemesi Batı kamuoyunda "anlamlı" olarak değerlendirildi. 
* İngiliz Komünist Partisi yayımladığı bir 


MSP, Türkiye'nin dış politikası konusunda TBMM'de gizli oturum istiyor 


ANKARA (THA) 
Ortadoğu'da hızla gelişen olaylar karşısında gerekli önlemleri alabilmek ve parlamenterlerin bu konudaki görüşlerini belirtmek amacıyla Millet Meclisinde ''Gizli Oturum" isteminde bulunulacağı öğrenildi. 

MSP Millet Meclisi 
Grup Sözcüsü Şener Battal, ayrıntıların tüm olarak açıklığa kavuşması için toplantıların "gizli" olarak yapılmasını isteyeceklerini belirtti. 

Bu arada dış politika konusunda genel görüşme isteminde bulunan 
51 CHPli parlamenter, bu konudaki tepkilerin yersiz olduğunu ileri sürdüler. 


Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan CHP 
"Sol" kanat milletvekillerinden Ertuğrul Günay, "Konunun Meclisin izli bir oturumunda görüşülmesi yararlı da olur" dedi. 
SÜKAN:HÜKÜMETİN 

ORTADOĞU'YA 

BAKIŞI 

ACIKLANMALI 


DP Genel Başkanvekili Faruk Sükan verdiği demeçte, hükümetin, dünya kuvvetler dengesini temelden değiştiren Ortadoğu olaylarına devletlerle münasebetler 


ve politika açılarından görüşlerini TBMM ve kamuoyuna (açıklamasını istedi. 


bildiride Sovyet asker- 


lerinin Afganistan'dan çekilmesini istedi. Bildiride, Partinin Afga- 


nistan halkının anti-feodal ve anti-emperyalist mücadelesine destek olduğu kaydedildi. 


Daha önce de daponya, Meksika, Hollanda, İtalya, İspanya 


Komünist Partileri işgale karşı çıktıklarını açıklamışlardı. Fransa partisi ise hâlâ işgali destekler tutumunu değiştirmedi. 

* Hafta sonunda Fransız Sosyalist oPartisin- den yapılan açıklamada, işgal ve Fransız Komünist Partisinin tutumu şiddetle eleştirildi. 

* Güneydoğu Asya ve Pasifik Ülkeleri Bölgesel İslam Konferansının Malezya'nın Kuala Lumpur' daki çalışmalarının sonunda yayınlanan ortak çağrıda da tüm 
İslam ülkelerinin Afganistan'daki Babrak Karmel yönetimini tanımamaları istendi. 

* Gandi, o Rusya'nın Afganistan'a karşı giriştiği askeri müdahale karşısında «ABD'nin 'alacağı karşı-tedbirler konusunda ihtiyatlı davranması gerektiğini ileri sürdü. 

* ABD'nin, Afganistan'daki Sovyet askeri varlığının oluşturduğu tehdide karşılık Pakistan'a 400 milyon dolarlık askeri ve ekonomik yardım yapacağı +” dirildi. 


* İran Dışişleri Bakanı Sadık Kutbzade, Afganistan'daki Sovyet as- 


keri varlığının İran'ın. 
Belucistan bölgesi için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu bildire- 


rek müdahaleyi kınadı. 

*İslam Konteransına üye ülkeler dışişleri bakanları da 26 Ocak tarihinde Pakistan'ın başkenti İslamabad'da biraraya gelerek Sovyetler Birliği' nin Afganistan'ı işgali konusunu görüşecekler. 

» Birleşik Arap Emirliği Petrol Bakanı Maneh 
Said El Oteyba da, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalinin, Ortadoğu petrolleri için gerçek bir tehdit teşkil ettiğini söyledi. Oteyba, Sovyetler Birliği'nin sıcak denizlere inmesinin önlenmesini istedi. 

AFGANİSTAN'DA 

DURUM 

Bu arada, Afgan direniş kuvvetlerinin, Salang boğazında direnişlerini sürdürdükleri bildiriliyor. 
Direniş örgütlerinden Hezbi İslami'nin Pakistan'da yayınianan bir bildirisine göre, Salang bogazında birçok Sovyet askeri öldürüldü. 

Moskova'da da Sovyet silahlı kuvvetleri resmi organı Kızıl Yıldız, bir Sovyet topçu generalinin aniden öldüğünü bildirdi. 
Ajanslar, Sovyet generalinin, Afganistan'daki çarpışmalar sırasında ölmüş olabileceğini öne sü- 


rüyorlar, 
Afganistan'dan gelen haberlere göre,. istilacı 


Rus birlikleri uzun süreli bir işgale hazırlanıyorlar. 
Bu arada, Rus kuvvetlerinin Pakistan sınırına doğru yığıldığı ve yüzlerce askeri kamyonun Kabil" den güneye doğru hareket ettiği bildiriliyor. 

Öte yandan, Afganistan'daki yeni yönetimin Moskova'daki modele' göre örgütlendiği gelen” haberler arasında 
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TKP” nin İngiltere ve Berlin kanatları 


arasındaki ayrılık silahlı 


çatışmaya dönüştü ©işçinin Sesi dergisi, Ali ihsan Özgür ve Talip Öztürk” ün öldürülme olayları 


konusunda bu cinayetlerin böyle bir çatışma sonucu işlendiğini ima etmişti 


HABER MERKEZİ 


Moskova yanlısı TKP' 
nin bölünmesinden sonra ortaya çikan İngiltere ve Berlin kanatları arasındaki aynılık, silahlı çatışmaya dönüştü, İki kanadın yayın organları aralarındaki silahlı çatışmayı acıkca yazıyorlar. 


TKP'nin bölünmesindeu sonra Moskova'nın desteğini almaya devam eden Doğu Berlin'deki İ, Bilen kanadı, 1 Ocak 
1980 tarihinde yayınlanan Atilim adli yayın organında şunları' vazivor: 


“Şimdi Yürükoğlu grupçuğu da bütün oportünistlerin yolundan yürüyor. Bu grup artık, TKP' nin ,sapmasi umudunu yitirmiş. Kendisine bütün anti-TKP'lileri yol arka- 
'daşı seçmiş. İşçinin Sesi" nde soldaki yapay ayrılıkları gidermekten sözedenler, SBKP'yi revizyonist diye karalayanlar, Kurtuluş g'ubunun yöneticileriyle ve Maocu Halkın Kurtulusu Çetesi- nin ortaklarıyla, eli kominist kanına bularran Dev-Yol şefleriyle anti- 


TKP bir hıyanet ortaklığı ` 


sarıyor. 
"Gelişmeler, bu ortak- 


pe 


A i 
Çil ? 
4 


lığın şimdiden kurulduğunu gösteriyor. İşçinin Sesi gazetesinin 109, ve 


110. sayılarında  komünistlere karşı girişilen silahlı saldırılara övgü düzen yazılar vazışok.a Bunlar 4 ilericiyi yaraladıklarını açıklıyorlar. 
Mersin'de de ilerici genç: lerin lokalini silahla basiyorlar. HAK ETTİKLERİ YANITI KUŞKUSUZ ALIYORLAR..." 


TKP'nin Sesi Radyosunun 6 Ocak tarihli yayınında da okunan bu yorumda, Doğu Berlin kanadının da silahlı saldında bulunduğu ve diğer silahlı gruba "hakettikleri cevabı verdiklerini" söylüyor. 


İngiltere kanadının başını çeken R, Yürükoğlu ile Doğu Berlin kanadının başını çeken İ.Bilen arasındaki çatışmanın önümüzdeki günlerde daha büyük boyutlara varması bekleniyor, Nitekim geçtiğimiz günlerde yayınlanan İşçinin Sesi dergisi, Ali İhsan Özgür ve Talip Öztürk'ün öldürülme olayları konusunda bu cinayetlerin böyle bir çatışma sonucu işlendi: ğini ima etmişti. 


Halllış 


Soy ÜLKELERİN İŞÇİL 


Söyleşi masal ve tıkralardan sonra dünya çocuk masallarından uyarlanan çizgi film-İ ler ekrana getiriliyor. 


"Behiye Aksoy “Kuzgar kırdı dalımı, A- 


BIRLE: 


Vaue sonu / 
FİATI 


MİKTARI 
1978-1979 Kaplama... 


zagen Börç ve faizi 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lanlar yönetime giremez diyor. 
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ve bu borçtan doğacak bilumum masraflar 


Yasalar, Birliğe borcu olanlar 


yönetime gelémez diyor 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İşte Halil Vezne 'nin Birliğe olan borcunu kanıtlayan senedin fotokopisi! Yasalar Birliğe borcu o- 


LİRA BORGU 
LAN 


ANTBİRLİK 
DENETİM 


KURULUNA 
TANDI 


© Halil Vezne, MHP'lilerin desteği ile Çalkaya köyünde Belediye Başkanı 


seçilmişti 


e Yeni yöneticiler Antbirliğe gazetemizin alınmasını yasakladı © Ortak olmayan Mehmet Akıl da yönetim kuruluna seçilmişti 


Antbirlik'e uzun yıl- 


mesini önlemesi gereken 
lardan beri 505 bin 656 


yasa maddelerinden biri- 


lira borcu olan Halil Vez- si. 
ne Antbirlik Denetleme Halil Vezne son bele-Kuruluna atandı. diye seçimlerinde MHP' 


Yasalara göre Birliğe borcu olan kimse yönetici olarak atanamıyor. Halil Vezne'nin Birliğe 500 
bin liranın üstünde borcu olduğu gibi, üç yıldır Anibirlik'e yükümlü olduğu pamuğu da yatırmıyor. Üç yıldır Antbirlik'e pamuk yatırmaması da yetkili kurullara getiril- 


lilerin de desteği ile Çalkaya köyünde belediye başkanı seçilmişti. 


Antbirlik Yönetim Kuruluna atanan AP Serik İlçe Başkanı Akıl'da Yö. 
netim Kuruluna atandıktan sonra Serik Kooperatifine üye oldu. 17 Aralikta Yönetim Kuruluna giren Akıl, 20 Aralıkta ortak oldu. 21 Ayalikta, işlem noterden tasdik ettirildi. Mehmet Akıl'ın yönetime girmesi için üç yıl üst üste Antbirlik'e pamuk yatırması vè delege olması gerekiyor. Mehmet Akıl bu usulsüz atama yüzünden bir ara görevinden alındı ve tekrar bu göreve atandı. Mehmet Akıl Antbirlik'te geniş kıyım yapılmasından yana bir tutum alıyor. 

Öte yandan 1977'de Abdurrahman Sağkaya tarafından kanunsuz olarak Kınık Kooperatifi Müdir Vekilliğine atanan Arit Sargın'ın şimdi de Merkez Kooperatifi Müdür Muavinliğine getirilmek için kulis yaptığı bildiriliyor. 


Gazetemizin Antbirlik eski Genel Müdürü Abdurrahman Sağkaya'nın yaptıklarını açıklaması ve yeni gelişmeler konusunda yayın yapması üzerine yeni yöneticiler gazete- 


mizin Birliğe alınmasını yasakladılar 


KARŞILAŞMASI 


Saat 18'de Avrupa Kupa Galipleri Şampiyonası Final grubu Eczacıbaşı-Emerlson Varesso, basketbol karşılaşması verilecek. 


Eski kuşak sinema seyircilerinin yakından tanıdığı Clark Gable bugün "Napoli Macerası''nda TV seyircilerinin karşısına geliyor. Yukarıda ünlü aktör "Rüzgar Gibi Geçti" de Vivier Leigh ile 


man canan beni sadet, Biraz kiil hiraz duman. Unutturamaz seni hiç bir şey. Yine bu vıl ada sensiz" parçalarını okuyacak. 


FAASA TV'DE SINEMA 


0000000000060090000000000000000000000 


060 
NAPOLI MACERASI» 


Yönetmen: Melville Shavelson Oynayanlar: Clark Gable, Sofia Loren, Vittorio de Sica 

Clark Gable ismini tanımayan yok. Sinemanın hâlâ unutulma- ` yan isimlerinden olan Clark Gable'i genç kuşak filmini seyretmemişse bile argo lugatına geçmiş klark çekmek sözcüğünden hatırlayacak. Şöyle bir kaşını kaldırnp Clark Gable gibi bâkmanın anlamını bu filmi seyredince göreceksiniz. 

FİLMİN KONUSU: 

Filmin konusu basit. 

Amerikalı bir avukat olan Mike (Clark Gable), Napoli'ye, bir deniz kazasında ölen kardeşinin işlerini tasfiye etmek için gelir. 
Kardeşinin bir oğlu olduğunu öğrenir. Çocuk teyzesi Lucia ile oturmaktadır. Mike çocuğu çok sever, yanına alıp onu büyütme ye karar verir. Ancak, teyze Lucia buna karşı çıkar. Çocuğun vesayetini almak için mahkeme-, ye başvurulur. 


HABERLER 
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PORTAKAL GÜNE 


9 LIRA AMA BİZ 


30 LİRAYA YİY 


YDE 
ORUZ 
000 
Mazotsuzluktan 


Güneyde ağaçta kalan ve çürüyen bortdkâlin kilosu 9 liraya satılıyor, 
Ama büyük şehirlerdeki 
insanlarımız 39 
liradan aşağı yiyemiyor portakalı. 


Y 


MAZOT OLMAYINCA 


Narenciye ürünlerimiz 


ağacında kaldı 


İSMET ÖZÇELİK 

"Mazot yok... Portakallar hep bahçede kaldı ne yapacağız..." 

"Halde Vaşington portakallar dört liraya düşmüş.."' "Banka senetlerinin tarihleri de geldi." 


Çürümekten kurtulabilen portakallar 9 liradan satılıyor. 


Bütün geçimini narenciye- ye bağlamış olan köylülerin kahvede, evde, çarşıdaki ko! 


lerce beklemek zorunda kalıyorlar. 
ÜRETİCİLER: 


nuşmaları bunlar. Mazot sıkıntısı... Fiyatların düşmesi.. 
Portakalların çürümesi... 


Banka borçları... Gübre sı- 


kıntısı.. 

Köylünün, tüccarın müstahsilin gece yatınca kafasındaki sorular hep bunlar. 


NARENCİYE ALICI 


"GÜBRE BULAMAZSAK ÖNÜMÜZDEKİ SENE 
AÇ KALIRIZ" 

Narenciye üreticisine bu ay verilmesi gereken gübrenin de verilmemesi, önümüzdeki yıllardaki verimi yarı yarıya düşürecek. Gübre sorununa değinen köylüler 


şöyle konuştu: 

"Bu günlerde ağaçlara verilmesi gereken gübrenin adıni bile unuttuk. Bu gübreyi bu sene vermedin mi, seneye aç kaldın demektir. 
Gübre bulamazsak, gelecek senenin portakalını, limonu 


BULMUYOR 


Her yıl ocak ayına kadar önemli bir kısmının satılması gereken narenciye ürünlerinin şimdiye kadar ancak çok az bir kısmı ‘satıldı. Halen çekirdeksiz portakalın 


yüzde sekseni, Vaşington nu hükümete feda edeceğiz! 
portakal ve mandalinanın Ürünlerin (o pazarlar.ama yüzde ellisi satılmayı bekli- ması, nakliyenin yapılama yor. ması, fiyatları önemli ölçü: 


de etkiledi. Bir önceki fiyatlarla, bugünkü fiyatlar karşılaştırılınca karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor: 


FİYATLAR BİR AYDA 
YÜZDE YUZ DÜŞTÜ 


Üretici ve tüccar, banka senetlerinin vadesini aralık ayına göre düzenlediği için, üretici, tüccar ve bankaya olan borçlarını ödeyememek tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. 


Narenciye diyarında agaçlar hâlâ sapsarı mandalina ve portakal dolu, Üreticiye durumun neden böyle olduğunu sorunca hemen başlıyorlar anlatmaya: 

-  ÇBu işi biz de anlaya madık. Mazot sıkıntısından tüccar buradaki malı diğer illerdeki hallere götüremiyor. 


—Yöredeki ihracatçı paketleme ve mumlama fabrikaları da -,Yakıtsızlıktan çalışmıyor. Hatta bahçe ile uzaklığı 8-16 km olan limana dahi ürünleri götürecek mazot bulunamıyor. Bu yüzden limana narenciye yüklemek icin gelen gemiler gün- 


Üreticiler ağaçlarda çürüyen narenciyelerine bakarak, günlerini kahvelerde geçirir ve portakalın kilosu 
9 liradan satılırken, büyük 
şehirlerde portakalın kilosu 
30 liradan aşağı düşmüyor. 


FİYATLAR BIR AYDA YüZDE YüZ Düşlü., 


CİNSİ 


Düzce nere... 


İran'da iç kargaşalıgın kimler tarafından kışkırtıldığını, ne zaman azalıp, ne zaman yoğunlaştığını, Düzcelilerin herkesten iyi bildiğini söylesem hayreteder misiniz? 

dayret etmeyin. , 

Bolu'nun Düzce ilcesi av tüfekleri yapımıyla ünlüdür. Burada 40'tan fazla, irili ufaklı tüfek 
imalat atölyesi vardır. 5 

Düzceliler atalardan kalma bu mesleği mahrum bır şekilde, en fazla bir torna tezgahına sahip olarak sürdürürler. Bir freze alıp daha geniş imalat yapabilecek kadar bile ekonomik güçleri yoktur. Devletin verdiği av tüfeği imalatçısı ruhsatı ie çalışırlar, Ama devletten ne bir teşvik, ne de bir yardım görmezler. 

Şimdi, İran nere, Düzce nere, ne ilgisi var diye soracaksınız. 

Anlatalım. 

Türkiye İşçi Köylü Partisinin Bolu İl Kongresine katıldıktan sonra, bir süre de Düzce'de kaldık. Ankara'ya dönmek için yol üzerindeki bir dinlenme yerinde otobüs beklerken, bu tüfek imalatçılarından yaşlı biriyle karşılaştık ve sohbet etme imkanı bulduk. İşte o yaşlı tüfekçi anlattı, İran'daki kargaşalıkla bu işin ilgisini. 

Tüfek imalatçısı, günlerce çalışarak bir tüfek yapar. Sonra da alıcısını bekler. Yine devletin satış ruhsatı verdiği av tüfeği satıcılarından biri gelecek, bu tüfeği alacak, ya da sipariş Verecek o kadar göz nuruna el.emeğine malolan tüfek de nihayet 3-4 bin liraya bir alıcı bulacak, 

Ancak, bu derece tekdüze, pazarlaması olmayan, tüccarın gidip imalatçıyı bulduğu bir küçük alış-verişin piyasası son zamanlarda oldikea değişik dalgalanmalar göstermeye başlar. 


Özellikle doğu bölgesinden, Antep'ten, diyarbakır'dan, Van'dan gelen tüccarlar çoğalma- ya başlamıştır. Üstelik bunlar öyle bir-iki tâne de değil, 40-50 tane, hatta bir kamyon (yani 
400) tüfek siparişiyle gelirler. Nereden buldukları bilinmez, ellerinde av tüfeği satış ruhsatı da vardır. 

Bu tüccarın isteklerinin çok miktarda olmasından başka gariplikleri de vardır: 

— 12'lik olsun! 

Normal av tüfekleri 16'lıktır ve bunların namluları kalın olduğundan, ince fişek atabilir. 
Son zamanlarda türeyen yeni tüccarlar ise ısrarla 12'lik, yani ince namlulu, dolayısıyla kalın fişek atabilen tüfek istemektedirler. İmalatçı bu isteğe itiraz eder: 

— Beyefendi namlu incelince dayanıklılığı azalır, çabuk kırılır. 

— Olsun, bu tüfek bir defa patlar mı? 

— Patlar. 

— İşte o da bize yeter. 

Bu ısrarlı talep karşısında imalatçı da 16'lık namluyu tornaya verip deliğini büyütür, 12'lik haline getirir... : 

Konuştuğumuz yaşlı imalatçı bu yeni türeyen garip tüccarları çok merak etmiş, araştırmış. Düzce'den 5 bin liraya kadar alınan 12'lik av tüfeklerinin sonunda 20-25 bin liraya satıldiğını öğrenmiş. Tüfekler İran'a götürülüp verilior, karşılığında halı, seccade, kumaş gibi Türiye'de para edecek eşyalar getiriliyor. 

Ama tüfekçinin merak ettiği başka birşey daha varmış, Bu tür siparişlerde de bulunan tüccarlar bazen çok çoğalıyor. Bazen de hiç ortalıkta görünmüyorlar. Hele son aylarda Düzce'ye hiç uğramamışlar. 

Yaşlı tüfekçi sonunda bunun .nedenini de bulmuş: Bu tüccarlar, İran'da ABD Elçiliğinin işgal edilmesinden" beri ortalıkta yoklar. Çünkü ABD Elçiliğinin işgalinden beri İran'da iç kargaşalık azalmış # vaziyette. Rusya ve İran' daki Beşinci Kolu, Elçilik işgalini desteklediği için iç savaşı durdurmuş. Ju yüzden Türkiye" den İran'a silah sevkiyatı da azalmış! 

Şimdi anladınız mı, Düzce'de kendi halindeki tüfek imalatçısı İran'daki kargaşalığı kimin kışkırttığını, ne zaman azaldığını, ne zaman çoğaldığını nereden bilir? 

Tüfekçi bunu av tüfeği piyasasındaki dalgalanmanın bir işareti sayıyor: "Şimdi radyo- dan, gazeteden omeyni'nin demeçlerine bakıyoruz. Rusya'ya çattığını duyunca tamam diyoruz, tüccarlar yakında yine gözükür!” 
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Öğretmen Hasan Canpolat'a gelen son tehdit mektubunun fotokopisi... 


Kaman'da yurtsever öğretmenler komandoların tehdidi altında 


KIRŞEHİR (ÖZEL) 

Kaman Lise Müdür Muavini Hasan Canpolat, bir kez daha komandolar tarafından ölümle tehdit edildi. Vehdit edenlerin kimlikleri belirlenemedi, 

Hasat Cannoni bir ay önce de makamında MHP Kaman İlçe yöneticilerinden Ramazan Maraş tarafından ölümle tehdit edilmişti. Bu olay üzerine Savcılığa dilekçe veren Canpolat, can güvenliğinin olmadığını ve kendisine bir şey olursa bu kişelerin sorumlu tutulmasını istemişti. 

Canpolat'la aynı evde kalan Siyami Birol isimli öğretmen de ÜGD lilerin sürekli tehdidialtında bulunuyor. 

Hasan Canpolar'a bir yıl önce de, Türk İntikam Tugayı (TİT) imzalı öldürüleceğini bildiren bir mektup gönderilmişti. Bu mektup gazetemizin 25.12.1978 tarihli'sayısında yayınlanmıştı. 


